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De allerlaatste Tono 
Tamtam ...

Na ruim 35 jaar is deze uitgave van 
de Tono Tamtam, nr 225, de aller-
laatste ooit. 

Dat klinkt vrij definitief, maar zo 
erg is het gelukkig niet, want vanaf 
volgende maand krijgen jullie het 
Scouting Aleida-nieuws te lezen in 
een gloednieuwe nieuwsbrief. 

Er wordt achter de schermen al 
hard gewerkt aan het nieuwe 
format, maar hoe het er precies uit 
gaat zien blijft nog even geheim ... 

Scouting Aleida Schiedam
En we noemen haar…. Scouting Aleida Schiedam. 
Het had een geboortekaartje kunnen zijn. De ‘geboorte’ van een 
nieuwe scoutinggroep, ontstaan uit twee andere scoutinggroepen. 
Vernoemd naar Aleida van Holland, ook wel bekend als Aleid, 
Gravin van Hennegouwen. Dé powervrouw uit de 13e eeuw en 
daarmee haar tijd ver vooruit.

In Schiedam is Aleida, gravin van Holland geen onbekende. 
Ze gaf Schiedam stadsrechten en bouwde een klein kasteel, een 
donjon, aan de oever van de Schie. Daarvoor is ze geëerd met een 
standbeeld bij de ruïne van het kasteeltje dat ze liet bouwen.

Zaterdag is deze nieuwe naam onthuld en zijn alle leden 
geïnstalleerd als lid van deze nieuwe Scoutinggroep. Vanaf nu 
gaan we zo veel mogelijk verder als één scoutinggroep. Dat kan 
nog niet overal, omdat er juridisch nog heel veel geregeld moet 
worden, maar waar mogelijk is het vanaf nu: Scouting Aleida 
Schiedam.

En als Scouting Aleida Schiedam bieden onze fantastische 
vrijwilligers leuke, leerzame, uitdagende scouting aan alle leden. 
Veel scoutingplezier!

Verder bedanken we iedereen die heeft mee gedacht over de 
nieuwe naam. De naam die gekozen is was uiteindelijk ingediend 
door Dolfijn (R. Spruit). Een naam die past bij de stad waarin wij 
het Spel van Scouting spelen, en die zeker past bij onze scouting-
groep.
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Nieuwe das
Bij een nieuwe scoutinggroep hoort een nieuwe das. Alle leden, zowel 
jeugdleden als vrijwilligers mochten een ontwerp inleveren. Dat hebben 
we geweten. Tientallen ontwerpen kwamen op tafel. Sommige erg origineel, 
sommige wat meer gebruikelijk. Veel ontwerpen waren een combinatie van de 
dassen van de twee scoutinggroepen. Meerdere ontwerpen werden ook vaker 
ingediend, zeker als dat een combinatie was van de bestaande dassen.

Een commissie heeft hier enkele ontwerpen uit geselecteerd. Hier zaten zowel 
combinaties van de bestaande dassen in als geheel nieuwe ontwerpen. Deze 
ontwerpen zijn door alle vrijwilligers uitgebreid bekeken en becommentarieerd. 
In vier stemronden hebben de vrijwilligers uiteindelijk voor een das gekozen die 
toch de bestaande dassen van de Scouting Tono-groep en de Scouting Taizé- 
groep combineert. Een ontwerp gemaakt door Chikai (N. Doek).

Vandaag is deze nieuwe das trots getoond aan alle leden. En alle leden zijn ook 
geïnstalleerd bij de nieuwe Scouting Aleida Schiedam, met deze nieuwe das. 
Vanaf nu zien we iedereen graag bij de opkomsten verschijnen met de nieuwe 
das.
Je vorige das hang je bijvoorbeeld thuis aan de muur, trots als je bent dat je lid 
was van de Scouting Taizé-groep of de Scouting Tono-groep. Die das mag ook 
verder thuis blijven. De nieuwe das draag je vanaf nu, trots dat je lid bent van 
Scouting Aleida Schiedam!

Daarnaast hebben de leden van de voormalige Scouting Tono-groep een 
Tono-logo ontvangen. Die mag als herinnering op je linkermouw. Dit is het teken 
was voorheen op de das zat. Een mooie herinnering, hopen we.
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Van de Bevers
Een nieuw seizoen!
Het is zover, het scoutingseizoen is weer begonnen! Na een lange vakantie begonnen 
de Bevers met een Hotsjietonia-opkomst, om weer bekend te worden met elkaar en 
de bewoners van het dorp. We begonnen met het spel ‘ik gooi de bal naar’ om elkaars 
namen weer even te herhalen. Daarna was het tijd om wat energie eruit te gooien met 
rennend memory, alleen de kaartjes waren niet helemaal hetzelfde… Dit was een iets 
lastigere versie waarbij het huis en de bewoner van Hotsjietonia een paar vormden, dus 
af en toe moesten de bevers elkaar een klein beetje helpen. Gelukkig waren alle paren 
al snel gevonden, en konden we door naar het volgende spel. Na het drinken en even 
vrij spelen bij het gebouw speelden de bevers levend boter-kaas-en-eieren, met 
gekleurde lintjes om pionnen die zo drie op een rij moesten vormen. En dat was alweer 
de eerste opkomst!

Volgende week gaat er een aantal Bevers naar de Welpen overvliegen tijdens een 
groepsopkomst. Tijdens deze opkomst zullen ook de nieuwe naam en das van de 
fusiegroep bekend gemaakt worden. Spannend! We hopen iedereen daar te zien, tot 
volgende week!
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Samenwerkingsnieuws
De focus bij de samenwerking heeft de afgelopen periode vooral 
op de speltakken gelegen. Hier een goede, gezamenlijke start mee 
maken is natuurlijk erg belangrijk. Gelukkig loopt dat prima, en 
hebben alle speltakken prima programma’s gemaakt voor het komende 
seizoen.

De fusiecommissie heeft nu een voorstel gedaan voor de inrichting van de 
ondersteuningsniveau’s, waaronder het bestuur, maar ook over de vraag 
welke teams we inrichten en hoe de samenwerking tussen de teams vorm 
krijgt. Dit voorstel is besproken in het overleg van alle ‘oude’ besturen, en 
dat is hier geheel achter gaan staan. Ditzelfde voorstel zal nu voorgelegd 
worden aan de groepsraad, het overleg van alle vrijwilligers van Scouting 
Aleida Schiedam om hier een besluit over te nemen.

Dit voorstel gaat alleen nog over de structuur. Hierna kunnen de 
verschillende functies en rollen ingevuld worden. Gelukkig merken we dat 
alle huidige vrijwilligers erg enthousiast zijn over de samenwerking en graag 
mee willen werken aan alle taken en zaken die in een scoutinggroep 
gedaan moeten worden. Mocht u als ouder of belangstellende ook mee 
willen helpen aan het verder opbouwen van de leukste scoutinggroep van 
Schiedam, laat het dan via de leiding even weten!
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Van de Welpen
Hallo allemaal!
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de 1e opkomst hebben we gehad. Voor 
de ouders hebben we een informatiebijeenkomst gehouden, terwijl de welpen 
met de rest van de leiding de Heemtuin in zijn gegaan voor een een aantal potjes 
levend stratego. Een lekker actief begin van het seizoen.

Na het drinken zijn ook de punten van de nestwedstrijden bekend gemaakt van 
het seizoen 2023/2024

Blauw - 69 punten
Paars - 79 punten 
Roze - 83 punten 
Oranje - 103 punten
Rood - 121 punten
Geel - 172 punten 

Deze komen weer op de wisselbekers te staan.
En op naar een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen.

In de glo-ri-aaa .... 
In september is er taart voor Darko (Oe), Sterre, Lisa (Sona), Lukas (Chil) en Mathiz.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
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Tromgeroffel
Martijn 

Toewiet, bedankt voor het doorgeven van de trommel! Niet iedereen zal mij kennen, en 
daarom stel ik mij uiteraard graag even voor.
Ik ben Martijn Zuurmond, 23 jaar oud, en ik vervul met veel plezier de rol van materiaal-
beheerder binnen onze scoutinggroep. 

Als materiaalbeheerder zorg ik ervoor dat al het materiaal dat we nodig hebben voor de 
opkomsten, altijd in goede staat is en op de juiste plek ligt. Denk aan tenten, kookmateri-
aal, speluitrustingen—alles wat nodig is om onze speltakken een geslaagde opkomst te 
bezorgen. 

Mijn scoutingavontuur is inmiddels al heel wat jaartjes oud. Ik begon toen ik 7 jaar oud 
was, bij de Welpen. Vanaf dat moment is scouting een vaste waarde in mijn leven 
geworden. Ik heb veel mooie herinneringen opgebouwd, van uitdagende hikes tot (zeer) 
gezellige kampvuren. Scouting heeft me altijd de kans gegeven om samen met anderen 
nieuwe dingen te leren en te ontdekken. 
Naast mijn taken als materiaalbeheerder ben ik ook lid van de Roverscouts. Met deze 
groep trekken we er regelmatig op uit voor nieuwe avonturen, soms ook naar het 
buitenland. We zijn dan ook al naar Koblenz en Wiltz geweest. En plannen voor nog 
meer en mooie scoutingreizen? Die hebben we zeker!

Daarnaast ben ik ook actief binnen het Klusteam. Dit team is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van ons gebouw en terrein. Of het nu gaat om reparaties, schilderwerk of 
andere klusjes, met het Klusteam zorgen we ervoor dat onze scoutinglocatie altijd in 
goede conditie is. 
Scouting is voor mij meer dan een hobby; het is een plek waar ik mijn vaardigheden kan 
inzetten voor de groep en waar ik onderdeel ben van een hechte gemeenschap.

Elke zaterdag aanwezig ben ik dus niet. Maar bij de groepsopkomsten en wanneer er 
klussen te doen zijn, ben ik zeker op de groep te vinden!

Het slaan op de trommel begint inmiddels wat te vermoeiend te worden, dus aan Lowie 
de beurt om zich voor te stellen en de trommel over te nemen.
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Van de Scouts
Programma maken
Bij de scouts ben je op een leeftijd dat je zelf invloed hoort te hebben
op het programma van het seizoen. Tijdens de eerste opkomst hebben de scouts dus niet alleen 
leuke spelen gedaan, maar ook zelf nagedacht over welke activiteiten ze het komende seizoen 
willen gaan doen.
Er was een groot bord neergezet met hierin de vakken “Sport & Spel”, “Uitdagende Scoutingactivi-
teiten”, “Maatschappij en ik” en “Expressie”. In deze vakken mochten de scouts zelf ideeën 
ophangen.
Toen alle ideeën er hingen en gegroepeerd waren kreeg elke scouts twee geeltjes en konden ze zo 
stemmen op de ideeën. Dat geeft ons als leiding een goed beeld van wat de scouts zelf willen en 
hoe populair de ideeën zijn.
Als leiding hebben we de ideeën inmiddels bekeken en we zijn erg enthousiast over de goede 
kwaliteit van de meeste ervan. Misschien was niet helemaal alles even serieus, maar veruit het 
meeste past bij een uitdagend scoutingprogramma. Met het stafteam hebben we zo veel mogelijk 
van de activiteiten ingedeeld in het programma tot aan kerst.

Fluitkoorden
Ook bij Scouting Aleida Schiedam gaan we door met een zeer oude en leuke 
traditie: je eigen fluitkoord maken!
Een fluitkoord is een heel handig hulpmiddel om je fluit altijd bij je te hebben. 
Bovendien kan je hem, in geval van nood, voor van alles gebruiken. Een 
echt scouts-fluitkoord moet je wel zelf knopen. “Vroeger” moest je fluitkoord 
af zijn voor je geïnstalleerd kon worden, maar dat gaan we nu niet meer red-
den. Wel zal je serieus aan de slag moeten om je eigen, unieke fluitkoord te 
knopen.

We gaan dit op enkele zaterdagmiddagen doen. Vanaf 21 september trekken we hier enkele 
zaterdagmiddagen voor uit. Wij zorgen voor het koord, jij zorgt voor het knopen. Kan je niet, dan 
kom je op een van de andere middagen die hierna volgen. Er is leiding aanwezig om je uitgebreid 
te helpen met het maken van je eigen fluitkoord. Wel zullen we, door het grote aantal kinderen, 
misschien even moeten kijken of we de groep moeten verdelen.
Ben je al wat langer scout, maar heb je nog geen fluitkoord? Dan ben ook van harte welkom. Ook 
dan zorgen wij voor het koord, en heb je meerdere zaterdagmiddagen om begeleid aan je koord te 
werken.

Nieuw bij de scouts: de Arenden
Tijdens het overvliegen op 7 september zijn er 10 welpen overgekomen naar de 
scouts. Natuurlijk hebben we bij het overvliegen zelf ook afscheid genomen van 
enkele scouts, maar de groep scouts is wel fors gegroeid, en mogelijk nemen jullie 
nog meer vriendinnen en vrienden mee. Daarom zullen de scouts uitbreiden met een 
extra ploeg.
Naast de ploegen van de Zwaluwen, Vossen en Wolven introduceren we een vierde ploeg: de 
Arenden!
En voor alle overvliegers: van harte welkom bij de scouts. We hopen dat jullie het in de ploegen net 
zo leuk zullen hebben als jullie het bij de welpen in de nesten hadden!
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Wat gaan we doen?
6 & 7 sept	 Welpenweekend
7 sept		  Overvliegen en feestelijke bekendmaking nieuwe groepsnaam

Van de Explorers
De explorers zijn terug!
30-8      Eerste opkomst van de Explorers.
De Explorers zijn terug! Na een lekkere vakantie vol met spannende avonturen, (vakantie)
werk of lekker een poosje niksen, gaan we weer terug in de matrix. En dat is soms ook fijn, 
want er is na 6 weken weer Scouting! De Explorers hebben vanavond zelf programma 
gemaakt tot en met januari. We gaan: overvliegen, installeren, iets leuks doen met dieren-
dag, Halloween, Sinterklaas en Kerst, afdelingsbestuur kiezen, bedenken waar we op kamp 
willen gaan en geld verdienen voor kamp. Daarnaast natuurlijk de JOTA, programma’s 
waarbij er gegeten gaat worden en heel wat gezellige of griezelige spelopkomsten. We zijn 
er klaar voor!
Vanavond waren er 3 Explorers voor het laatst, zij gaan overvliegen naar de Plusscouts of 
de Roverscouts. Lars, Veerle en Vera: super bedankt voor de gezellige tijd en jullie inbreng, 
in al die jaren. We gaan jullie missen bij de Explorers, maar gelukkig blijven jullie bij de 
groep en gaan we elkaar blijven zien.
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Van de roverscouts
De stam op kamp
Nadat de Scouts en Explorers een (lang) weekendje weg zijn geweest, zijn ook wij, de roverscouts, een 
weekendje weggeweest. Op vrijdag 16 augustus rond 14.00 uur reden we weg. Op naar een hoop lol, 
plezier en gezelligheid.  

Rijdend van file naar file kwamen we rond half zes aan in Essen, Duitsland. Iedereen was deze week nog 
aan het werk geweest, dus besloten we lekker rustig aan te doen. We bestelden een echte Duitse 
schnitzel bij de lokale eetgelegenheid, deden boodschappen en keerden terug naar ons huisje. Hier 
hebben wij de avond gezellig afgesloten met spelletjes, leuke anekdotes en wat lekkere versnaperingen. 

Zaterdag 17 augustus ging de wekker rond een uur of 10. Vandaag stond er een hoop op het programma 
en zo komt het dat we als eerste belanden bij een oud ijzerfabriek (Landschaftspark Duisburg-Nord). Een 
gedeelte was hier een jaar of 5 geleden al eens geweest om te klimmen. Nu hebben wij er gewoon 
gewandeld en hebben we naar de mooie uitzichten gekeken. Het blijft een unieke plek om te bezoeken en 
zo wat bij te leren over de geschiedenis van deze fabriek. 

Daarna gingen we door naar Classic Remise in Düsseldorf. In een historische remise staan nu tientallen 
auto’s. Auto’s van vroeger en van nu. Sportauto’s, maar ook daily drivers. Er stond echt van alles! Ook kon 
je de garages van enkele merken bewonderen.

Als je dan toch in Düsseldorf bent, trek je ook maar gelijk even de stad in. En zo komt het dat de één wat 
souvenirtjes kocht en de ander de plaatselijke specialiteit probeerde. Tevreden en met een volle maag 
gingen we terug naar het huisje. Er werden wat boodschapjes gehaald, een film gekeken en wat spelletjes 
gespeeld. 

Zondag 18 augustus moesten we al om 10 uur het huisje uit. Voor ons is dat erg vroeg. 
Maar….wonder boven wonder waren we al om 09.30 uur helemaal klaar en vertrokken wij naar Tiger & 
Turtle in Duisburg op de route terug naar Schiedam. Op een voormalige sintelberg staat een markante 
constructie. Het ijzerwerk is in 2011 groots in het nieuws geweest. Een stalen constructie van trappen 
zorgt ervoor dat je wijds uitzicht hebt over de stad. 
Hierna vertrokken we verder naar Schiedam en deden wij in Tilburg een Escape Room. In een nieuwe 
samenstelling gingen we het avontuur aan en stapten in het vliegtuig voor flight 815 van Australië naar 
Amsterdam. We keken uit het raam en zagen donkere onheilspellende wolken op het vliegtuig afkomen. 
We hoorden gedonder en gegil, het werd zwart voor onze ogen. We waren neergestort op een eiland en 
moesten hier af zien te komen. Aan de hand van allerlei opdrachten en slimme trucjes wisten we te 
ontsnappen en kwamen we uit de escape room. 
Inmiddels is het alweer aan het 
einde van de middag en rijden we door 
naar Schiedam. 
Het weekend is voorbijgevlogen. 

“Time flies when you’re having fun”. 
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In de pers
Voor het grote feestje waarbij we de naam en de nieuwe das zouden gaan 
onthullen hebben we natuurlijk de pers uitgenodigd. 
Tot enige verbazing van onze PR-coördinator kwamen hier al meerdere artikelen 
uit op de online nieuws-websites en zelfs een artikel in het Algemeen Dagblad, 
katern Waterweg.

 

Bedankt!
Bedankt voor het lezen van onze laatste Tono Tamtam en van de vele die hiervoor hebben plaats-
gevonden. 

Maar niet getreurd! Volgende maand hebben we een mooi nieuw groepsblad voor jullie klaar staan 
met nieuwe avonturen en 
belevenissen binnen Scouting Aleida Schiedam. Wij kunnen niet wachten tot het zo ver is, maar we 
laten de naam tot volgende maand echt nog even een verrassing. 
 
De Redactie


