
Mee-Doe-Dag bij de bevers

Bij de bevers zijn na de vakantie een aardig aantal bevers overgevlogen.
Daardoor waren er weer plaatsen beschikbaar voor nieuwe leden. In
samenwerking met ons PR-team heeft de beverleiding hiervoor een Bever
Mee-Doe-Dag georganiseerd. En dat hebben we geweten! Nu weten we
wel dat de belangstelling voor Scouting, ook in deze leeftijdsgroep, groot is
en groeiende, de aanmeldingen gingen veel harder dan we ooit hadden
verwacht of  gehoopt.

Uiteindelijk zijn er op de Mee-Doe-Dag 15 kinderen komen kijken, iets
minder dan de helft van het totale aantal aanmeldingen. De overige
aangemelde kinderen nodigen we uit 
zodra dat mogelijk is.
Op de dag zelf  speelden de bevers rond 
het thema “Herfst”: er werden spelletjes 
gedaan rond dit thema, herfstspullen 
gezocht, geknutseld, veel geleerd en 
vooral veel plezier gemaakt!
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In Memoriam
Op 13 september is Koos Scheijbeler overleden. Koos was de oud-
secretaris en oud-stichtingsvoorzitter van de Scouting Taizé-groep en
heeft zich lange tijd, tot 2019, ingezet voor de groep.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.



Overleg met de gemeente

Op 2 oktober zijn Maarten en Harry, respectievelijk vice-voorzitter en
secretaris van het bestuur, op bezoek geweest bij de gemeente Schiedam.
Vanuit de gemeente waren zowel medewerkers van de afdeling Jeugd
aanwezig als van de afdeling Vastgoed. In een goede sfeer zijn alle lopende
zaken besproken rond de locatie van Scouting Aleida.

Onderwerpen waren dus de juridische overgang van Scouting Taizé en
Scouting Tono-groep naar Scouting Aleida, de gevolgen hiervan voor het
huurcontract van de locatie Schiedamseweg, de Huur Afhankelijke Recht van
Opstal-regeling (Harvo-regeling) van de gemeente en de behoefte van
Scouting Aleida aan geschikte, betaalbare speelruimte.

Voor dit laatste is de laatste maanden binnen het bestuur hard gewerkt aan
het Speelruimteplan. Hierin beschrijven we welke behoefte er is, vergelijken
dit met andere scoutinggroepen en de normen die Scouting Nederland stelt
en dragen oplossingen aan. Vanuit de gemeente is aangegeven dat Scouting
een belangrijke voorziening is in de gemeente Schiedam en ze begrijpen wat
onze behoeften zijn, en is aangegeven waar de uitdagingen liggen bij het
uitvoeren van ons plan. De gemeente gaat nu intern de 
nodige zaken uitzoeken, omdat veel van de genoemde 
onderwerpen allemaal wel op een of  andere wijze aan 
elkaar hangen.



Spaaractie Scoutshop Vlaardingen

De ScoutShop Vlaardingen lanceerde voor de zomer een grote

spaaractie: iedereen die bij een aankoop liet weten te willen

sparen voor Scouting Aleida, spaarde punten voor onze groep.

Bij elkaar zijn er 1.239 punten verzameld. Een prachtig resultaat.

Er zijn nu 7 producten waar we uit kunnen kiezen, waaronder een

klimgordel of  meerdere bijlen. De groep zal binnenkort hier een

keuze uit maken. We laten nog even weten welk artikel jullie voor

ons bij elkaar gespaard hebben! Voor iedereen die voor ons heeft

gespaard: heel erg bedankt!



Hallo allemaal,
De afgelopen maand en de komende maand staan in het

teken van verhuizen. Dit geldt niet alleen voor materialen

maar ook voor onze leden.Met het overvliegen zijn er weer een hoop leden die de stap

gemaakt hebben naar een volgende speltak. Erg leuk om te

zien hoe iedere speltak dat op een speciale manier doet. En voor de

overvliegers is dit altijd een spannend moment, het vertrouwde achter te laten

voor iets nieuws. De start van een nieuw hoofdstuk en avontuur.

Op dit moment van schrijven zijn we druk bezig met het overvliegen van alle

materialen van de Sweelincksingel naar de Schiedamseweg. En dat is wel

een dingetje…..
Op beide locaties hebben we natuurlijk materialen liggen en daarom zijn de

afgelopen maand al heel veel vrijwilligers bezig geweest met het uitzoeken

van de spullen op beide locaties zo dat we de beste materialen overhouden in

de juiste getale. Van keukenmaterialen, potloden, tenten tot

verkleedmateriaal. En dat allemaal terwijl de opkomsten gewoon doorgaan.

Dank jullie wel voor deze inzet!Een mooie georganiseerde chaos creëert dit wel op beide locaties. Op het

moment dat jullie dit lezen is de grote verhuisdag van 4 oktober al voorbij en

heeft alles dat verhuisd diende te worden ook werkelijk een nieuw plekje

gevonden.Net als de overgevlogen leden.Welkom bij je nieuwe speltak en maak er samen een mooie tijd van die je nog

lang zal herinneren!



Overstap Sol 3.0

Al geruime tijd is Scouting Nederland bezig het ledenadministratieprogramma

Scouts Online (Sol 1.0) te vervangen door Sol 3.0. Begin september is de

definitieve overstap gemaakt. Alle ouders/verzorgers en meerderjarige leden

zouden inmiddels een e-mail met inloggegevens hebben moeten ontvangen.

Bij het automatisch overzetten van gegevens van Sol 1.0 naar Sol 3.0 lijken wel

hier en daar wat kleine foutjes erin te zijn geslopen. De ledenadministratie van

Scouting Aleida is hard aan het werk geweest om dit allemaal goed te zetten. Het

kan echter zijn dat er hier en daar iets over het hoofd is gezien. Aan de

ouders/verzorgers zouden we dan ook graag willen vragen nog even goed de

gegevens van uw kind te controleren; of  de juiste gegevens er staan, uw kind bij

het juiste onderdeel is ingeschreven etc.

Eind oktober zal de eerste incasso via het nieuwe Sol 3.0 gaan. Ook daar zou het

kunnen zijn dat er foutjes in zijn geslopen bij het overzetten, die wij nog niet

ontdekt hebben. Klopt de incasso eind oktober niet? Neem dan svp éérst even

contact op met onze penningmeester via penningmeester@scoutingtono.nl. Wij

kunnen dan de fout corrigeren én gegevens goed zetten zodat er geen herhaling

optreedt. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

E-mails die via Sol 1.0 verstuurd werden, vaak door de leiding van het onderdeel

van uw kind, waren altijd heel herkenbaar. In Sol 3.0 is dat nog niet zo. Daar

wordt hard aan gewerkt, maar Sol 3.0 is nog zeker niet af. Momenteel krijgt u dus

vrij kale e-mails. Deze berichten zijn echter wel afkomstig van Scouting Aleida,

dus lees ze svp wel goed.

Nog vragen over de ledenadministratie? Neem dan gerust contact op met

ledenadministratie@scoutingtono.nl, dan beantwoordt Harry uw vragen graag.



De eerste maand van het nieuwe scoutingseizoen zit er alweer op, en wat een
maand was het! We begonnen met een welkomstopkomst, om elkaar weer een
beetje te leren kennen, en om de regels weer te herhalen, om zo het seizoen samen
goed te beginnen. Verder hebben we mooie versieringen geknutseld voor het
beverlokaal, nu we volop bezig zijn met de verhuizing vanaf  de locatie aan de
Sweelincksingel.
 
De weken daarna waren allemaal een beetje 'aparte' opkomsten. De tweede
opkomst van het seizoen was namelijk de opkomst waarin de oudste bevers gingen
overvliegen naar de welpen. Als afscheid speelden we de favoriete spelletjes van de
overvliegers nog één laatste keer met de bevers, en we gaven een mooi
afscheidscadeau. Veel plezier bij de welpen, Marco en Angelina!
 
Een week later waren er opeens héél veel kinderen bij de opkomst, want dit was de
bever-mee-doe-dag. Omdat de groep weer wat kleiner is geworden, heeft het PR-
team van onze groep geprobeerd kijkers voor de bevers te werven. Dat is goed
gelukt, want 20 september waren er wel 18 kijkers! Hopelijk hebben we dus
binnenkort extra bevers om elke week leuk mee te spelen. De opkomst zelf  stond in
het thema 'herfst', dus we hebben geknutseld met bladeren, waterplastikkertje
gespeeld, en een dierenraadspelletje gespeeld.
 
De laatste opkomst van deze maand waren de Brandersfeesten, dit was een
gezamenlijke opkomst in de stad, die ook open was voor andere mensen. Er waren
door de twee Schiedamse scoutinggroepen en een aantal andere Schiedamse
verenigingen allemaal leuke activiteiten georganiseerd, zoals schminken, een
bungeerun, en sleutelhangers knopen.
 
De komende maand is er nog een aantal opkomsten die net iets anders
dan normaal zullen gaan, namelijk de ouder-kind-opkomst op 11 oktober, en
                    de Jota-Joti op18 oktober. Over allebei deze opkomsten
                                    zal later nog meer informatie komen.



Het nieuwe seizoen bij de Vuurvossenhorde begon met spelletjes over
vakantie en een kampvuur waarboven de alom bekende marshmallows
geroosterd werden.

De tweede opkomst was er gelijk een voor overvliegen. 
Op een vrijdagavond vlogen Ivy, Vera, Jayson over van de welpen naar
de scouts. Op zaterdag vlogen bevers Marco en Angelina over naar de
welpen.

De derde opkomst was een proefjesopkomst. Zo konden de welpen
proberen een toren te bouwen van marshmallows en saté-prikkers,
schrijven met citroensap op papier of  regen maken in een lege fles. Ging
weleens niet helemaal goed, maar leuk was het wel. 

In het laatste weekend van september zijn er de Brandersfeesten. Daar
deden de welpen dus allerlei activiteiten rond de Koemarkt, Ze konden
geschminkt worden, knutselen, bungee-runnen en het allerleukste: een
pizza bakken. Al met al een erg geslaagde septembermaand.



Knoop een praatje aan met ... Chikai
Leuk Jacala, dat je een praatje aan wilt knopen.

De vorige editie is dat helaas niet gelukt, vanwege, zoals jullie in de vorige editie hebben
kunnen lezen, de geboorte van Lowies en mijn dochter Fien. Inmiddels zijn we alweer een
maandje verder en maken we het goed. Fien is zelfs al een aantal keer mee geweest naar de
scouting.

Verder zal ik me even voorstellen, ik ben pas op latere leeftijd begonnen bij de scouting en ben
zelf  nooit jeugdlid geweest. We hadden een wijkfeest waar de voormalig Tono-groep stond met
popcorn bakken. Ze waren op dat moment op zoek naar leiding voor de bevers,  omdat ze die
wilden heropstarten. Beverleiding ben ik nooit geweest. Ik ben bij de welpen blijven hangen.
Daar ben ik toen gestopt omdat ik voor mijn opleiding Manager Transport en Logistiek een half
jaar stage in Engeland heb gedaan bij het bedrijf  waar ik momenteel nog steeds werkzaam
ben, maar dan aan de Nederlandse kant, DFDS Logistics.

Na terugkomst heeft er een pauze tussen gezeten en ben ik later weer teruggekeerd, maar
toen als scoutsleiding, samen met Duif  en Chil. We hadden een kleine groep scouts maar
deden altijd wel leuke en bijzondere activiteiten. Helaas werd het op mijn werk te druk en kwam
ik in een burn-out terecht, waardoor ik helaas ook moest besluiten weer tijdelijk met scouting te
stoppen.

Na een jaartje er tussenuit was er behoefte aan welpenleiding bij de Tono-groep en ben ik
samen met Lowie weer teruggekeerd. We hebben met veel plezier jaren de welpen gedraaid,
zelfs nog het afgelopen 1,5 jaar twee speltakken gedraaid: ook de scouts erbij op vrijdag
avond. Afgelopen zomer met het spetterfestijn hebben Lowie en ik afscheid genomen van de
welpen, en nu draaien we alleen nog de scouts, wat momenteel soms best een uitdaging is om
een nieuwe weg te vinden met de kleine erbij.

Die nu ook weer om aandacht vraagt 😉 dus sluit ik hierbij het stukje af  en knoop ik voor de
volgende editie graag een praatje aan met Keet Kleur!



Een nieuw seizoen

Bij de start van het nieuwe seizoen was het goed om iedereen weer te zien. We
kregen grote vakantieverhalen te horen. De scouts pakten direct hun zakmes en
terwijl een groep stokken schoon maakte, kneedde de andere groep het deeg
om zo heerlijk brood boven het kampvuur te kunnen bakken.
 
De tweede opkomst kregen we de welpen op bezoek. Jayson, Liv en Vera
kwamen overvliegen vanaf  de welpen. Dat ging niet vanzelf: in een grote ton
werden Jayson, Liv en Vera via een route, met een zekere omweg, van het
welpenlokaal naar het scoutslokaal gebracht. Welkom allemaal!
Op dezelfde avond moesten we dan ook helaas afscheid nemen van Floor, Elise
en Julien die de explorerleeftijd hebben bereikt en daar nieuwe
scoutingavonturen op gaan doen. Zij moesten een hindernisbaan overwinnen.
Omdat samenwerking altijd cruciaal is, ook bij scouting, moesten ze dat wel met
zijn drieën doen.
  
De scoutingtechnieken werden op 20 september geoefend met het bouwen van
katapulten. En als scouts een katapult bouwen, dan doen ze dat wel serieus. De
katapulten werden gebruikt om met een bal op een stapel emmers te schieten.
Richten viel niet mee, maar schieten ging prima met de katapulten.
 
Bij de brandersfeesten werden de, net geoefende, pioniertechnieken gebruikt om
vlotten te bouwen. En: het team van Scouting Aleida won! Een mooie prestatie,
en de eerste beker ooit die door de nieuwe fusiegroep Scouting Aleida is
gewonnen.
  
Ook voor oktober gaan de scouts veel leuke avonturen 
beleven, te beginnen met The Hunt, waarbij de scouts op 
jacht gaan naar een aantal personen, die uiteraard 
proberen te voorkomen gesnapt te worden.



Nieuw: (A)PL-overleg

Als scout heb je veel invloed op het programma van het vendel: meedenken

wat jouw ploeg wil doen in het programma hoort er bij. Om het werken in de

ploegen nog beter te laten verlopen is er nu iets nieuws. Nu ja, nieuw: het is

een tijdje weggeweest, maar nu helemaal terug. Het overleg tussen de

leiding en de (assistent) ploegleid(st)ers, ook bekend als het (A)PL-overleg.

Zo'n 3 à 4x per jaar zullen de leiding en de ploegleid(st)ers bij elkaar komen

om te bespreken hoe het gaat in de ploegen, wat de (A)PL’s kunnen doen en

alles wat de ploegen met de leiding willen bespreken.

Het eerste overleg is al geweest, en eigenlijk op een goed moment:

vanwege het overvliegen zijn de ploegen weer opnieuw ingedeeld. De

indeling is zo veel mogelijk hetzelfde gebleven, een beperkt aantal kinderen

is verhuisd naar een nieuwe ploeg.



Wat gaan we doen?

17 januari en 
18 april 2026

Koffie-ochtenden
voor ouders

4 oktober 2025

GroteVerhuisdag!

11 oktober 2025

Veegdag!

In oktober hangen er slingers bij

Roos, Bruno, Zoey, Jan, Dana, Casper,
Amelie, Giovanno, Cynthia, Sem, Nijs,

Bagheera, Ira en Vera.

 allemaal van harte gefeliciteerd en een
fijne dag!  

Grote Clubactie:

20 September  
Start verkoop loten
25 Oktober       
Uiterlijke inleverdatum verkoopboekjes 
(op clubhuis)
30 Oktober       
Laatste dag voor verkoop loten
11 November Trekking loterij

17 & 18 oktober
2025

JOTA/JOTI

11 oktober 2025

Ouder-kind

opkomst bij de

Bevers



De Explorers zijn dit jaar met bijna alle Explorers naar Wasserspreng afgereisd, waar
ze bij Bundeszentrum Wassersspreng hebben gekampeerd. Een verslag ...

Vrijdag en zaterdag
 De eerste twee expeditie dagen van de Explorers zitten er op. Op vrijdag 18 juli zijn ze om
20.05 met de trein naar Wenen vertrokken, waar we om half  2 de volgende dag op het
terrein kwamen. De rest van de begeleiding wachtte hier iedereen op, omdat zij met de
auto naar Oostenrijk zijn gereden met alle grote spullen.
De treinreis ging ook dit jaar niet helemaal volgens plan, want we hadden weer vertraging,
een trein die niet meer op een station stopte, een gemiste aansluiting en weinig slaap,
Maar gelukkig zijn er weer veel mooie core memories. Na het uitrusten van de reis is het
kampterrein opgebouwd en is er een lekkere en simpele hap gemaakt.

Zondag
 Vanwege het warme weer was het programma omgegooid. In plaats van een wandeling
zijn we naar Wenen gegaan om af  te koelen in de Alte Donau. Dit stuk rivier is populair
voor zowel toeristen als locals en is gevuld met verschillende stranden.

Maandag
 Op maandag was het nog steeds warm en desondanks zijn we toch een rondje gaan
lopen in de omgeving van het terrein. Het was een klein rondje met een pittige klim, maar
iedereen is op de heuvel gekomen waar we een verdiend frisje hebben genomen met zijn
allen.

Dinsdag
 Dinsdag was het nog steeds goed weer en zijn we gaan fietsen. De begeleiding dacht een
goede route te hebben gevonden, maar al snel werd duidelijk dat we toch meer gewend
zijn aan polderfietsen en fietspaden in plaats van fietsen op N-wegen. De route werd dan
ook aangepast zodat we wel ontspannen konden fietsen. 
Tussendoor werd er een lunch met typisch Oostenrijkse broodjes en drinken geregeld. Een
broodje braadworst, een Laugenbrötchen, een zoet broodje, Almdudler en Spezi. Hoe
Oostenrijks kun je het krijgen?





Woensdag
 
Wenen bezoeken stond op het programma. Met het OV zijn we naar het centrum gereisd,
waar een City Escape tour is gedaan in twee teams. En terwijl de Explorers aan het
ontsnappen waren, ging de begeleiding op een culinaire tour door het centrum. Een van
de klassieke koffiehuizen bezoeken, een goede lunch en taart eten kan niet ontbreken.
Nadat iedereen was ontsnapt was er wat vrije tijd in het centrum voor iedereen. De
middag hebben we afgesloten in het Prater, een grote kermis/attractiepark in de stad.

Donderdag
 
We gingen weer terug naar Wenen, naar de dierentuin van het Schönbrunn Paleis.. Alle
Explorers voor zich en de begeleiding die op zijn eigen houtje door deze mooi opgezette
dierentuin slentert. En uiteraard taart gaat eten, want dat kunnen ze goed maken in
Wenen.
In de avond moest er een start gemaakt worden met het opruimen van alle spullen en
was er nog een pubquiz gemaakt.

Vrijdag
 
De laatste dag in Oostenrijk. Op tijd uit bed en geljik starten met opruimen en de
aanhanger inladen. Om 10 uur hebben we de begeleiding die met de auto kwam
uitgezwaaid en zijn de Explorers naar Wenen Hbf  gereisd. De tassen zijn op een
tactische plek neergezet en de vrije tijd startte voor iedereen. De begeleiding is uiteraard
op zoek gegaan naar goede Weense taart en de Explorers hebben Wenen zelf  en het
station onveilig gemaakt, of  misschien vooral de McDonalds in het station.
De treinreis begon daarna goed, maar op het moment dat we de Duitse treinen nodig
hadden ging alles mis. Elke trein had vertraging waardoor aansluitingen (en dus
reserveringen) werden gemist... De nacht in de alternatieve trein was voor sommige kort,
want je kon zomaar uit je stoel worden gehaald...
Kortom, de Explorers hebben een geslaagd kamp gehad waarin ze veel hebben gedaan
in gezien van Wenen en een stukje van de omgeving rondom Wenen.



Start nieuw seizoen
 
Voor het nieuwe seizoen hebben we drie nieuwe
Explorers welkom geheten bij de groep. Het
overvliegen stond geheel in thema van samenwerken,
wat bij de groep zeer belangrijk is. De
overvliegers hebben alle onderdelen met succes en
plezier doorstaan en gaan een mooie tijd
tegemoet.
Ook hebben we afscheid genomen van 9 Explorers,
die naar de nieuwe Roverscouts afdeling zijn
overgevlogen. Ze hebben op zaterdag 13 september
tijdens een puzzeltocht het eerste stukje
verhuizing gedaan, want ze moesten twee grote
tenten meenemen.
We wensen ze veel plezier bij de nieuwe speltak!



20 september is een groot deel van de Explorers overgevlogen naar
de zogeheten “nieuwe” stam. Met z’n vijftienen vormen we nu een
nieuwe, gezellige groep! 
De afgelopen opkomsten hebben we met elkaar gegeten en gekookt,
om elkaar beter te leren kennen en langzaam op te starten.

Vanaf  volgende week zullen we ook met actievere opkomsten gaan
beginnen; en als eerst staat er ‘Heel de Stam bakt’ op het
programma!

28 september hebben we ook een begin gemaakt aan geld inzamelen
voor ons zomerkamp. In 2 groepen hebben we geholpen bij de Urban
Walk in Rotterdam, waar we soep en broodjes mochten uitdelen.
Naast het verdiende geld hebben we er ook weer een CREW-shirtje
bij om aan onze collectie toe te voegen...



Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote

Clubactie. We sparen dit jaar voor het aanleggen van

een kampvuurplek. In totaal willen we met de hele

vereniging €2.500 ophalen voor de clubkas om dit doel

te behalen.

Hierbij kunnen wij jullie hulp goed gebruiken. Want van

elk lot wat wij verkopen krijgen wij 80% van de

opbrengst.

Dus wil jij ook een gokje wagen, de groep helpen en

een lot kopen, scan dan de QRCode en doe mee.

https://lot.clubactie.nl/lot/scouting-aleida/474515


Historisch

Scouting Aleida is de fusiegroep van de Scouting Taizé-groep en de Scouting Tono-
groep. Deze laatste is in 1934 opgericht door mw Redeke, die als leidingnaam “Tono”
had, wat staat voor “Tob Nooit”. Samen met haar moeder heeft zij in Utrecht ook een
waterwerkgroep voor meisjes opgericht. Deze groep is jaren geleden gefuseerd tot
de Wilhelminagroep in Utrecht.

Het is dus niet zo heel vreemd dat de Scouting Wilhelminagroep nog steeds
rondvaart met een lelievlet met de naam “Tono”. Hoewel de Wilhelminagroep zowel
voor meisjes als voor jongens is, is deze vlet, samen met de Iwag, wat de
leidingnaam de moeder was, alleen voor meisjes.

Bij de fusie tot Scouting Aleida bleven er heel wat dastekens over. Een deel hiervan
is gedoneerd aan de Scouting Wilhelminagroep. Tot onze verrassing kregen we
onlangs bericht dat de Wilhelminagroep heeft besloten dat de meiden van de Tono-
vlet het voormalige dasteken van de Scouting Tono-groep op hun das mogen dragen.
Zo leeft de geschiedenis toch nog een beetje voort.

Mocht je de vlet ooit tegen komen: de huidige vlet met de naam “Tono” (officieel de
“Tono II”) van de Wilhelminagroep heeft als zeilnummer 1819. De oorspronkelijke
“Tono” met zeilnummer 704 gaat het komende zomerkamp met de Wilhelminagroep
mee onder de naam “Tob Nooit”.



Vlottenraces
De Brandersfeesten leveren altijd veel belangstelling
op, zo ook de Vlottenraces die Scouting Schiedam
organiseert tijdens dit stadsfeest. De scouts van de
Schiedamse Scoutinggroepen bouwen vlotten en
daarmee wordt uiteindelijk de vlottenrace gehouden.
 Dit jaar wonnen de scouts van Scouting Aleida! En
daar wilde de lokale krant en online nieuwsmedia
wel meer van weten. Zo werden er artikelengeplaatst op de online nieuwssites Waterweg-actueel.nl, deschiedammeronline.nl enSchiedam24.nl. Het Nieuwsblad Schiedam, onze

plaatselijke huis-aan-huiskrant, plaatste een artikel
met foto om de eerste plaats voor het voetlicht te
brengen.



Ravo-vaandel
Scouting Aleida is de fusiegroep van de Scouting Taizé-groep en
de Scouting Tono-groep. De Scouting Tono-groep zelf is ook
een fusie: in de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn de toenmalige
Tono-groep en de Ravo-groep gefuseerd. Beiden waren
onderdeel van het Nederlands Padvindsters Gilde, en dus alleen
voor meiden. De scoutinggroep ging verder als de Tono-groep,
de gezamenlijke marsband ging verder als de Ravo-band.
Deze band is in 1969 naar Vlaardingen verhuisd. Sinds die
verhuizing hing het oorspronkelijke vaandel van de Ravo-band in
het gebouw van de Scouting Tono-groep. Tot 1996, toen het
vaandel weer cadeau werd gedaan aan de Ravo-band. Na de
opheffing van de Ravoband in 2019 leek het vaandel van de
aardbodem verdwenen… Tot we een telefoontje ontvingen van
Bart van der Lugt. Hij was in het bezig van het vaandel en zocht
er een mooie plek voor.
Op een zonnige ochtend in september kwam Bart vanuit Twente
naar Schiedam om het vaandel te overhandigen. Het Schiedams
Nieuwsblad en verschillende online media besteedde hier leuke
artikelen aan. Het vaandel zelf  krijgt een mooie plek in het
gebouw van Scouting Aleida.


