
Dochter voor Chikai en Lowie

Zoals de meesten van jullie wel weten, waren Chikai en Lowie in verwachting.

In de zomervakantie is Chikai bevallen van een dochtertje, Fien.

Wij wensen Chikai, Lowie en Fien heel veel geluk toe met zijn drietjes. 
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Boerderij Landvreugd verkocht

Vorige week ontvingen we de brief  waarvan we wisten dat hij er aan ging

komen: het gebruik van Boerderij Landvreugd is opgezegd door de gemeente.

Daar heeft de gemeente overigens een dag eerder nog even keurig over

opgebeld. Dat is geen verrassing: we weten al sinds 2012 dat de gemeente het

pand wil verkopen.

Met de nieuwe eigenaar hebben we inmiddels gesproken. Een goed gesprek,

waarin we hebben aangegeven eigenlijk graag nog wat langer van de

boomgaard gebruik te willen maken, en dan daarbij natuurlijk ook het gebouw.

Voor die nieuwe eigenaar kan dat gunstig zijn; hij gaat nu een periode in van

plannen maken, ontwerpen beoordelen en vergunningen aanvragen. In die

periode kan het gunstiger zijn als het gebouw niet leeg komt te staan. We

hebben ons voorstel neergelegd vlak voor het versturen van deze Aleidraad,

dus we wachten nu geduldig een reactie af.



Verhuizen geblazen ...
 
Nu bekend is dat de Sweelincksingel verkocht is, zullen we ook gaan verhuizen.
Niet alleen de leden, maar natuurlijk ook alle spullen. Momenteel zijn alle speltakken
en de materiaalbeheerders al druk bezig met alle spullen te inventariseren en op te
ruimen.
Hierbij wordt goed gekeken wat we nodig hebben en waar we afscheid van moeten
nemen en het beste spul over te houden, want zeg nou zelf; Wat moet je nou met
10.000 potloden, dat kunnen er best een stuk minder zijn. Maar natuurlijk blijft dat niet
bij alleen de kleurpotloden.
Zo is er al hulp gevraagd van de diverse commissies en aan het Powerteam, waar
gelukkig enthousiast op gereageerd wordt, heel fijn!

Maar aan hulp hebben we nooit genoeg, want op 4 oktober staat onze grote
verhuisdag gepland! Op deze dag willen we alle grote zaken verhuizen van de
Sweelincksingel naar de Schiedamseweg. Kun je helpen tussen 10:00 uur en 15:00
uur? Dan ben je van harte welkom. En als je dit van tevoren even aan ons doorgeeft,
dan kunnen we nog een lunch verzorgen ook!
Na de verhuisdag zal er nog wel het een en ander overblijven en zal er nog
schoongemaakt moeten worden om het gebouw netjes op te leveren op 13 oktober
(dit is de opzegdatum van de gemeente, kan eventueel later worden als we een deal
kunnen maken met de nieuwe eigenaar) Voor nu zou 11 oktober de agenda in gaan
als veegdag.
 
Kun je helpen en heb je je nog niet opgegeven voor één van deze twee datums, geef
het dan aub even door aan maarten@taizegroep.nl. En dan zorgen we voor
voldoende koffie, werk en een lunch.

Alvast bedankt!!



Zakmessen
 Bij scouting gebruiken kinderen regelmatig een zakmes. Zo vaak zelfs dat ze het
“zakmes-insigne” kunnen behalen, wat bij o.a. de welpen zelfs een eis is voor er daar
met een zakmes gewerkt kan worden.
In 2020 nam de Gemeente Schiedam in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
artikel “2.47a Messen en andere steekwapens”
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR280187) op, met sub 1:
 “Het is verboden op de weg of  in voor publiek toegankelijke gebouwen messen of
andere steekwapens bij zich te hebben.”
Een logisch artikel dat de veiligheid in onze stad zeer ten goede kan komen. Ook een
wat lastig artikel, want als je als scout je zakmes wil en mag gebruiken, dan moet je
dat wel mee kunnen nemen. In de praktijk ging het er vooral om of  je een steekwapen
of  mes “paraat” had: als je het mes direct kunt pakken en dan ook direct gebruiken,
kan je een gevaar voor je omgeving zijn. Als je een mes goed had weggeborgen, zodat
je het niet ter plekke kon pakken, dan was er weinig aan de hand. Tenslotte mag je in
een winkel nog steeds een aardappelschilmesje kopen. Voor de overheid was dit ook
wat lastig, want dat net gekochte aardappelschilmesje moet toch mee naar huis, en als
je gaat vissen, is het ook niet vreemd om een mes bij je te hebben.
In (waarschijnlijk) oktober 2024 is het artikel 2.47a daarom uitgebreid met een sub 2
dat luidt:
 “Het verbod geldt niet met betrekking tot voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat zij
niet voor dadelijk gebruik gereed zijn.”

Voor welpen, scouts en ouder geldt dus, dat je een zakmes best mag vervoeren, als je
maar zorgt dat het niet gereed is voor direct gebruik, maar netjes weggeborgen zit. We
hebben inmiddels een vraag uitstaan bij de wijkagent wanneer iets nu precies “goed
verpakt” is, maar de strekking blijft: een mes mag je op de openbare weg niet
gebruiksklaar hebben. Pak het even in en stop het goed weg en haal het pas bij
scouting tevoorschijn. Daarnaast geldt bij Scouting Aleida altijd nog de regel dat je je
mes alleen mag gebruiken als dat nodig is én de leiding er toestemming voor heeft
gegeven. Bij de welpen lever je je zakmes in bij de leiding en krijg je het wanneer je
het nodig hebt, bij scouts en ouder mag je het zelf  bij je houden, als de leiding maar   
weet dat je het bij je hebt. Gebruik je het mes op een onveilige manier of  misbruik je 
                  een zakmes door bijvoorbeeld ermee te dreigen, dan wordt de 
                toestemming voor het gebruik van het mes direct ingetrokken.



Het stafteam van de scouts heeft contact opgenomen
met Wendy Stout, wijkagent van Groenoord:
 
“Als je het hebt over zakmessen, dan kijken wij altijd naar,
wat wij noemen ‘feiten en omstandigheden’. Dat betekent
dat als je je scoutfit aan hebt en onderweg bent van of
naar Scouting, echt geen enkele van mijn collega’s een
mes af  zal nemen, ook niet als je dat los in je zak hebt of
in een foedraal aan je riem.

Heb je datzelfde mes op maandagochtend bij je
onderweg naar school, dan nemen we het zeker in. Dat
noemen wij ‘feiten en omstandigheden’: onderweg naar
scouting of  naar een visplek is het logisch dat je een mes
bij je hebt, op andere momenten niet. Daarnaast is het zo
dat Schiedam een aantal veiligheidsgebieden kent. Als
we daar een fuik opzetten en we betrappen je met een
mes op zak, dan maken we zeker proces verbaal op,
zelfs als je mes goed is ingepakt. Ook als je, in scoutfit,
met je mes in je hand bij een ruzie gaat staan, dan
nemen we het in. Het gaat er dan om hoe dreigend de
situatie is, en of  het normaal is, dat je op een bepaald
moment een mes bij je hebt.
Je mes onder in je tas of  ingepakt is altijd beter. Je kunt
dan niet in de verleiding komen het te pakken en te gaan
dreigen. Maar als je een scoutfit aan hebt, en van of  naar
scouting fietst, zal geen van mijn collega’s je zakmes
innemen. 

Als jullie willen, kan ik best een keer langs komen om dit
bij de leden of  de ouders verder toe te lichten”



Groot wespennest gevonden

Na het opruimen van alle kampspullen bleek in onze opslag aan

de Schiedamseweg helaas een fors wespennest gebouwd te

zijn. Dit hing aan de stellingen waar we onze pionierpalen

opbergen.

Omdat we een wespennest op een dergelijke plek toch niet zo

veilig vinden is Irado ingeschakeld om het nest te verwijderen.

De medewerkers van Irado hebben dat netjes uitgevoerd. Voor

zover wij weten zijn we nu weer wespenvrij.

Jota-torenAchter het gebouw aan de Schiedamseweg staat al jaren een metalen toren.

Deze wordt vooral gebruikt tijdens de Jamboree On The Air, elk jaar in oktober.

De toren was echter langzamerhand wel erg slecht geworden.

Dankzij het werk van onze vrijwilliger Michel is er nu een nieuwe toren gekomen.

Deze is opgebouwd uit meerdere delen. Die delen kunnen langs elkaar

schuiven, zodat in ingeschoven vorm de toren tamelijk beperkt is, maar in

uitgeschoven vorm er een aardige hoogte bereikt kan worden. Hiermee kunnen

we tijdens de JOTA verbindingen maken over grotere afstanden.



Afgelopen seizoen heeft het bestuur van Scouting Aleida 

een ouderenquête uitgezet. Het doel was helder: ontdekken

hoe ouders onze groep waarderen, welke punten verbeterd

kunnen worden, en inzicht krijgen in hoe wij ervoor kunnen zorgen

dat alle jeugdleden elke week met plezier naar huis gaan.

Allereerst zijn we erg blij om te constateren dat de ouders en

jeugdleden onze scoutinggroep overwegend positief  waarderen.

Uit de resultaten blijkt dat kinderen vooral plezier halen uit de

traditionele scoutingactiviteiten: vuur maken, uitgedaagd worden,

werken met het zakmes, en natuurlijk de weekendjes en het zomerkamp.

Deze activiteiten blijven het hart van onze groep en vormen een

belangrijke bron van plezier en ontwikkeling voor de jeugdleden.

Ook de communicatie vanuit het bestuur en de leiding wordt positief

ervaren. Ouders waarderen de openheid en duidelijkheid, wat bijdraagt

aan vertrouwen en betrokkenheid bij de groep. Dit is een compliment aan

alle vrijwilligers!Ook zijn er enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Deze hebben

vooral een organisatorisch karakter, bijvoorbeeld rondom planning en

afstemming van activiteiten. Het is waardevol dat dit soort feedback ook

wordt gegeven, omdat het ons de kans biedt om processen te verbeteren

en (nog) beter aan te sluiten bij de verwachtingen van zowel jeugdleden

als ouders. Deze verbeterpunten zullen met de vrijwilligers worden

besproken en waar mogelijk doorgevoerd, zodat we komend seizoen nog

efficiënter en plezieriger kunnen werken.

Voor het komende jaar blijven we inzetten op betrokkenheid van ouders.

Zo zijn er weer koffieochtenden ingepland. Heb je ideeën, plannen,

suggesties of  gewoon zin in een kop koffie? We nodigen je van harte uit

om langs te komen op: 20 september op de Sweelincksingel of  op 17

januari en/ of  18 april op de Schiedamseweg. 

Tot slot willen we iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de

enquête in te vullen. Jullie feedback helpt ons om Scouting Aleida voor

iedereen een fijne en leerzame plek te laten blijven.



Van de voorzitter…

Op 22 augustus is Fien geboren. Nu zult u misschien denken “een van
de vele kinderen die die dag geboren zijn”, maar Fien is de dochter van
onze eigen vrijwilligers Lowie en Chikai. Beiden zijn al enige tijd
scoutsleiding en waren tot aan de zomervakantie ook leiding bij de
welpen. Twee mensen die elkaar bij Scouting hebben ontmoet, verliefd
zijn geworden, getrouwd zijn en nu een dochter hebben gekregen. Zo
zien we toch weer dat Scouting net het leven zelf  is. Vanuit de groep
hebben we de kleine en haar ouders al enorm gefeliciteerd!

In de tussentijd is er bij de welpen een aardige wachtlijst ontstaan van
kinderen die wel graag scouting zouden willen doen bij Scouting Aleida,
maar waar nu nog even geen plaats is. Dat is ten eerste een groot
compliment voor al onze vrijwilligers. Tegelijkertijd is het jammer voor de
belangstellende kinderen. We zijn dus heel voorzichtig aan het
verkennen of  er een mogelijkheid is een tweede welpenhorde te starten.
Daar zitten heel veel haken en ogen aan, maar het belangrijkste is dat
we twee kwalitatief  goede stafteams moeten kunnen samenstellen. Daar
gaat zeker nog een forse tijd overeen, maar we denken er wel al
voorzichtig over na.

De vrijwilligers van Scouting Aleida hebben de afgelopen weken hard
gewerkt om weer uitdagende, avontuurlijke, speelse, gevarieerde,
leerzame en leuke opkomsten te maken. Wat ik er tot nu toe van gezien
heb gaan alle kinderen weer een scoutingvol seizoen tegemoet. Ik kijk er
al naar uit, hopelijk u en uw kind ook!



Mee-Doe-Dag bij de bevers
Voor alle nieuwsgierige, avontuurlijke, beweeglijke,
enthousiaste meisjes en jongens van 4 tot 7 jaar
organiseert Scouting Aleida Schiedam de Mee-Doe-
Dag: kom zelf  een dagje scouting beleven, en word net
zo enthousiast als al die andere kinderen. 
Op 20 september 2025 zijn alle meiden en jongens
van 4 tot 7 jaar van 10:00 tot 12:00 uur van harte
welkom.
Geef  het dus door, en laat iedereen weten dat onze
Mee-Doe-Dag er aan komt. Belangstelling? Kinderen
kunnen vrijblijvend aangemeld worden via
www.scoutingaleida.nl/meedoedag



Hobbies?
Verschillende van onze vrijwilligers studeren. Zo ook Rikki Tikki Tavi
(Willemijn) en Marala (Femke), beiden van het welpenstafteam. De Universiteit
Leiden is bezig met een serie op hun social media, over de hobbies en
nevenfuncties van haar studenten. Aan het einde van het vorige seizoen was
er speciaal een fotograaf  van de Universiteit van Leiden naar ons gebouw aan
de Sweelincksingel gekomen om foto’s van te maken van Rikki Tikki Tavi en
Marala “in actie:.”
Op 29 juli verscheen Rikki Tikki Tavi (Willemijn) op de social media van de
Universiteit van Leiden, waarbij ze uitgebreid vertelde over haar
vrijwilligersbestaan bij Scouting Aleida Schiedam. Deze post is te vinden via
https://www.instagram.com/p/DMr64tEMvRI/

Op 6 september verscheen de social mediapost over Marala (Femke) op de
social mediakanalen van de Universiteit Leiden. In de post vertelt Marala over
wat ze mee maakt bij de welpen van Scouting Aleida Schiedam. Deze post is
te vinden via https://www.instagram.com/universiteitleiden/p/DOOY1tCDDUJ/

Twee mooie verhalen over
de avonturen en het plezier
dat je ook als vrijwilliger
kunt beleven bij Scouting
Aleida in Schiedam!



Knoop een praatje aan met ... Chikai

In de vorige Aleidraad gaf  Jacala aan graag
een praatje te willen aanknopen met Chikai. 
Zoals jullie elders al in deze Aleidraad
hebben kunnen lezen, is Chikai onlangs
bevallen van een prachtige dochter. 
Hierdoor heeft ze nu even iets anders aan
haar hoofd, en even geen tijd voor een
praatje. 
Daarom wordt er deze maand niet geknoopt,
maar maken we even een lusje, zodat
Jacala en Chikai volgende maand alsnog
hun praatje kunnen aanknopen!



Wat gaan we doen?
20 september 2025

Koffie-ochtend 
voor de ouders

20 september 2025

Bever Mee-doe-dag

17 januari en 
18 april 2026

Koffie-ochtenden
voor ouders

4 oktober 2025

GroteVerhuisdag!

11 oktober 2025

Veegdag!

In september is het feest bij
﻿

Darko, Yorick, Miranda, Elsa, Lisa, Veerle,
Lars, Lukas & Olaf 

 allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne
dag!  

5 & 6 september 2025

beginnen de opkomsten

weer na de

zomervakantie!

Grote Clubactie:

20 September  
Start verkoop loten
25 Oktober       
Uiterlijke inleverdatum verkoopboekjes 
(op clubhuis)
30 Oktober       
Laatste dag voor verkoop loten
11 November Trekking loterij



Het komende halfjaar
Aan het einde van vorige jaar heeft de leiding goed geluisterd naar de scouts.

Daar konden de scouts zelf  aandragen wat ze graag willen doen bij de

opkomsten. Zo hebben de scouts zelf  een grote invloed op het programma,

en dat is precies de bedoeling. De plannen tot aan de jaarwisseling zijn dus

een mooie afwisseling van scoutingtechnieken, grote spelen, samenwerking

en uitdaging.

Aankomende weekend nemen we, helaas, afscheid van Floor, Elise en Juliën.

Zij vliegen over naar de explorers waar we ze veel plezier en succes toe

wensen. Vanuit de welpen zullen wij Jayson, Liv en Vera verwelkomen. De

nieuwe ploegen zijn al ingedeeld, de nieuwe ploegleid(st)ers zijn bekend.

Weer terug is komend seizoen dat we enkele keren willen overleggen met de

(assistent) ploegleid(st)ers. Zij krijgen hier nog een uitnodiging voor. Samen

met de (A)PL’s bespreekt de leiding dan hoe de scouts het programma

ervaren, hoe de opkomsten gaan en hoe de ploegen draaien. De uitnodiging

hiervoor volgt!

Mini-scoutHadden we op kamp al af  en toe mini-scout Daisy op

bezoek, die net één was geworden, Nathalie en Thijs

hebben nu voor een nog kleiner (toekomstig?) scoutje

gezorgd: Fien. We wensen de trotse ouders veel geluk en

de kleine een mooie toekomst.Gevolg hiervan is wel dat er nu even twee vrijwilligers

wegvallen uit het stafteam van de scouts. Gelukkig is er

veel hulp aangeboden. De komende periode zullen er

verschillende stafleden invallen bij de scouts. Vanaf  deze

plek alvast dank voor de vele hulp.



Vrijdag 18 juli – De reis begint
Om 22:00 uur vertrekken we vanuit Schiedam richting Polen. We rijden soepel
door Duitsland. In de vroege ochtend, iets voor 8 uur, maken we de ontbijtstop
in Polen.
Na nog een paar uur rijden komen we 13.30 uur aan in Maków Podhalański,
onze kamplocatie in het zuiden van Polen, aan de rand van de Beskiden. Het
uitzicht? Groene heuvels en bossen.
We zetten de tenten op, doen boodschappen bij de lokale supermarkt (waar
we de Poolse Zloty leren om te rekenen naar de euro’s) en hebben verder een
relaxte eerste avond. Na 16 uur onderweg zijn duiken we op tijd ons bedje in. 

Zomerkamp 2025 - Polen

Zondag – Op naar de waterval
We besluiten dat het tijd is om onze benen te strekken na die lange reis. We
gaan naar Wodospad Mosorne, een waterval in de bergen. Het pad omhoog
is soms pittig. De waterval zelf  is niet gigantisch, maar het levert wel mooie
beelden op.
Onderweg is het zo’n 27 graden, dus een ijsje op de terugweg smaakt goed.
Terug op de camping zoeken we verkoeling in de Skawa, een rivier die achter
ons terrein stroomt. Lekker even chillen in het water!

Maandag – Zomer aan het meer
Vandaag is de warmste dag van de week: 31 graden. Perfect voor een dagje
Mucharskie-meer. Hier genieten we van de zon, het zwemmen in het meer
en genieten we van het waterpret van anderen op jetski’s en waterfietsen. 
’s Avonds steken we de BBQ aan. 



Dinsdag – Wieliczka Zoutmijn
Vandaag rijden we naar de Wieliczka-zoutmijn, een van de oudste zoutmijnen ter
wereld en UNESCO Werelderfgoed. De mijn is gigantisch: 300 km aan gangen, tot
wel 327 meter diep. Wij dalen af  tot 135 meter en krijgen een rondleiding van ruim 3
uur. We zien veel: ondergrondse meren, smalle gangen, enorme zalen en zelfs een
complete kapel, de Sint Kinga-kapel. Alles is van zout: de muren, de vloeren en zelfs
de kroonluchters zijn van zoutkristallen.
Onze gids vertelt dat mijnwerkers hier vroeger dagen achtereen werkten. In de
Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi’s de mijn als opslagplaats. Na een grote
overstroming stopte in 1992 de productie van zout.
We doen op de terugweg boodschappen, koken en doen wat spelletjes, voordat we
ons bedje weer zoeken.

Woensdag – Krakau verkennen
Vandaag gaan we naar Krakau, een stad vol historie en cultuur. 
We wandelen door het oude centrum, over Rynek Główny (het grootste
middeleeuwse plein van Europa) en langs het Wawel-kasteel. Vanaf  de heuvel heb je
uitzicht over de Wisła-rivier en de stad.
Als extraatje gaan we naar het Pinball Museum, waar we ons een uur lang uitleven
op flipperkasten van alle leeftijden. ’s Avonds eten we in een Pools restaurant, waar
we Poolse gerechten bestellen. Niet alles valt bij iedereen even goed in de smaak,
maar het is leuk om iets nieuws te proberen.

Donderdag – Auschwitz-Birkenau
Het weer vandaag is slecht: passend bij de activiteit van vandaag. We bezoeken het
indrukwekkende Auschwitz-Birkenau. Iedereen kent de verhalen, maar hier
rondlopen is anders.
We beginnen in Auschwitz I, het oudste deel van het kamp. We lopen door de poort
met het beruchte Arbeit macht frei. Binnen zien we de barakken en vitrines vol
persoonlijke bezittingen: koffers met namen, brillen, kinderschoentjes. Het is stil in de
groep van 25 mensen: iedereen voelt hoe zwaar dit is.
Daarna gaan we naar Birkenau. Het terrein is groots, heel groots. We zien de rails
waar de treinen vol mensen aankwamen, de wachttorens, en de resten van
gaskamers en crematoria die door de nazi’s zijn opgeblazen.
Het is een dag vol stilte en respect. Je kunt herinneringen op foto’s zien en in boeken
lezen, maar hier lopen maakt het levend. Iedereen is onder de indruk.
Het bezoeken van dit concentratiekamp was een lange wens van een aantal leden.
De reden waarom we dit jaar besloten op kamp te gaan naar Polen. 



Vrijdag – Slowakije: Lasergame en racen
Het weer zit (wederom) tegen, dus plannen we een uitje naar Slowakije. Eerst
lasergamen. We spelen drie potjes in verschillende teams. Ondanks dat de locatie
simpel is, hebben we veel lol. Daarna racen we met mini-auto’s op de grootste racebaan
van Slowakije.
Terug op de camping vieren we bij het kampvuur de verjaardag van Martijn met
(verrassings)taart, kaarsen en ballonnen. Een mooie laatste avond!

Zaterdag – Afbreken en terug
Het regent flink als we wakker worden. Tenten (droog) afbreken is een uitdaging, maar
samen krijgen we het (deels) voor elkaar. We krijgen zelfs een noodwaarschuwing op
onze telefoons: “Zware regen en harde wind verwacht. Kans op stroomuitval. Zoek een
veilige plaats.” Gelukkig blijft het bij regen.
De middag is rustig: sommige spelen spelletjes en kijken een film, anderen besluiten nog
even te slapen. De planning was rond middennacht weer te vertrekken. Tot ieders
verbazing waren we al om 23.00 uur klaar voor de terugreis naar Schiedam, waar we
rond 14.00 uur aankomen.
 
Een week vol avontuur, cultuur, natuur en ook indrukwekkende momenten. Van chillen
aan het meer tot flipperen in Krakau en het aangrijpende bezoek aan Auschwitz: dit kamp
vergeten we niet snel.





In de pers
Scouting Aleida heeft deze keer niet in de krant

gestaan. Wel hebben we gebruik gemaakt van

de mogelijkheid die Lekker Bezig Schiedam

biedt: in de zomervakantie is er een boekje

ontwikkeld met hierin alle beweegmogelijkheden

voor kinderen in Schiedam. Van basketbal tot

zwemmen. Deze boekjes zijn direct na de

zomervakantie verspreid op de Schiedamse

basisscholen.

Het boekje is inmiddels gereed. Mocht u het

tegen komen via uw kind: op pagina 38/39 staat

Scouting Aleida vermeld als de aanbieder van

avontuurlijke beweging waar kinderen ook nog

eens veel van leren. Natuurlijk staat hier ook de

komende Mee-Doe-Dag bij de bevers in

vermeld.



 
Nieuwe insignesZo ongeveer tijdens het versturen van deze Aleidraad

maakt Scouting Nederland het nieuwe insignepakket
bekend. Nieuw is dat je alle insignes die je ooit haalt mag
behouden als je naar een volgende leeftijdsgroep toe
gaat. Elk insigne is er op drie niveaus, dus als je ooit het
eerste niveau hebt gehaald, kun je bij een volgende
onderdeel een volgend niveau behalen.In het programma voor de scouts staan de nieuwe

insignes al ingepland. Wel zullen de vrijwilligers het
nieuwe insignesysteem nog even goed moeten bekijken
nadat het is onthuld.



Grote Clubactie
 
Vanaf  20 september barst het weer los: De Grote Clubactie. Met deze
actie verkopen we loten voor de loterij met mooie prijzen zoals
bijvoorbeeld €100.000,- of  een reischeque t.w.v. €10.000,- of  1 van de
andere 780.000 prijzen !
Je maakt als kans met een lot van €3,- En weet je wat nou het mooiste
is? 80% van dit bedrag, dus dat is €2,40 is direct voor onze eigen groep!

Dit jaar zouden we graag geld ophalen voor het realiseren van een
vaste kampvuurplaats op de Schiedamseweg. Zou dat niet mooi zijn?
In de week van 20 september krijg je een mail met daarin je persoonlijke
link naar je eigen verkooppagina, tevens krijg je een QR code waarmee
je makkelijk naar deze pagina kan gaan. 
Deze link is dus eenvoudig te delen via WhatsApp, je eigen social media
en email, zodat iedereen die je kent loten kan kopen.

Voor de Bevers en Welpen hebben we ook nog een verkoopboekje,
hierop staan, naast je persoonlijke QR code, ook nog 10
machtigingskaarten voor bijvoorbeeld je buren in de straat. 
(Deze machtigingskaarten moeten wel ingeleverd worden om ingeboekt
te worden bij de grote clubactie, uiterlijk zaterdag 25 oktober.)
Voor de Scouts is er een verkoopkaart met natuurlijk je persoonlijke QR-
code, die verwijst naar je eigen verkooppagina.
Word jij onze topverkoper dit jaar? Dan ligt er een lekkere prijs op je te
wachten.
 
Belangrijke datums:
20 September    Start verkoop loten
25 Oktober         Uiterlijke inleverdatum verkoopboekjes (op clubhuis)
30 Oktober         Laatste dag voor verkoop loten
11 November     Trekking loterij


