
Nieuwe groep, nieuwe naam, nieuwe das, en nu dus ook een nieuwe nieuwsbrief...
Met veel plezier en toch ook wel enige trots presenteren wij de allereerste editie van
de Aleidraad. Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes rondom Scouting Aleida
Schiedam.

Wat kun je zoal verwachten?
We praten jullie bij over de fusie-voortgang; welke stappen ondernemen we en wat
betekent dit voor onze groep?
We delen belangrijke berichten en beslissingen van het bestuur
Er is een overzicht van geplande activiteiten, van groepsopkomsten tot zomerkampen
en alles wat daar tussenin zit.
Uiteraard blikken we ook terug op recente activiteiten met foto's en verhalen.
Elke maand staat er een vrijwilliger in de spotlight, met zijn of haar persoonlijke
scouting-geschiedenis.
Heb je zelf een interessant verhaal, een leukere foto of een vraag? Stuur het naar ons
op en wie weet zie je het terug in de volgende editie! Redactie@Scoutingtono.nl.
(Zodra de @ScoutingAleida mailadressen aangemaakt kunnen worden, zal dit
mailadres aangepast worden)

Jaargang 1, editie 1
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Vorige maand hebben we een prachtige onthulling van de nieuwe
naam en de nieuwe das gehad. We zien de jeugdleden deze nieuwe
das al trots dragen. Als volgende stap in de fusie zijn we nu vooral op
de achtergrond bezig. Nu de leeftijdsgroepen goed draaien zijn we
aan het kijken naar de inrichting van de ondersteuningsniveau’s. Een
goed draaiende scoutinggroep heeft namelijk op de achtergrond heel
wat mensen die hard bezig zijn om het geheel goed te laten draaien.
 Hieronder valt bijvoorbeeld het materiaalbeheer, het
gebouwonderhoud maar ook een PR-team en nog veel meer. Ook het
bestuur valt hier onder. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel
voor de vrijwilligers hoe we dit in willen gaan richten en wordt gekeken
wie welke taak of rol op zich wil nemen. De planning is dit voorstel
begin november aan de vrijwilligers voor te leggen en zo veel mogelijk
de mensen er bij in te vullen.

De volgende stap

Na een nieuwe naam en nieuwe das hebben we ook een
nieuw logo nodig. Hier wordt ook al hard over nagedacht.

Nadat de wedstrijd voor een das en een naam erg leuke en
goede reacties kreeg, nodigen we graag iedereen uit om met

voorstellen voor het logo van Scouting Aleida Schiedam te
komen. We hopen verschillende voorstellen aan de vrijwilligers

voor te kunnen leggen tijdens het overleg begin november.
Heb je zelf een idee voor een mooi, leuk, passend logo, laat
het dan weten via een van de vrijwilligers. We kijken er naar

uit.

LogoHad u al gezien dat de nieuwe
dassen een hele handige

mogelijkheid hebben? Op het
lange deel van de das zit een

labeltje waar iedereen de
naam van de eigenaar in kan
zetten. Niet langer op zoek
naar “een zwarte das met

oranje koord”, maar gewoon
uitkijken naar de das waar de

naam van uw kind in staat.
Zet vandaag nog even de
naam van uw kind op het

label, dat scheelt mogelijk het
kwijt raken van een das.

Naam in das



Deze opkomst zijn er maar liefst 4 bevers overgevlogen. Heel veel plezier bij de welpen, Job,
Milas, Olivier en Tobian! Deze opkomst werden ook de nieuwe naam en das van de fusiegroep
bekendgemaakt: we gaan samen verder als Scouting Aleida Schiedam, met een zwarte das
met oranje randje.

 De volgende opkomst zou eigenlijk in dierenthema zijn, maar door een plotseling leidingtekort
moesten de plannen een beetje aangepast worden. De welpen hadden aangeboden om met
hun vossenjacht mee te doen, dus we verzamelden in de stad. Na een korte uitleg gingen de
bevers en welpen in groepjes op zoek naar de verklede vossen, zo zochten ze een dokter, een
aardbei, een eenhoorn of een cheetah. Zo was er toch nog een opkomst in (een beetje) een
dierenthema. Bedankt, welpen!
              
De opkomst daarna was deels samenwerken, deels wedstrijdjes doen voor de bevers, tijdens
de Expeditie Robinson-opkomst. We begonnen met een eier-race over een parcours. Dit begon
als wedstrijd, maar tijdens het spelen kwamen de bevers erachter dat samenwerken het een
stuk makkelijker maakte om het ei niet te laten vallen tijdens het lopen en klimmen. 
Er was een levend mijnenveld-spel, waarbij de bevers goed moesten kijken wat anderen deden,
om zo de veilige route naar de andere kant van het bord te vinden, en we eindigden met een
levende knoop, waarbij iedereen twee willekeurige handen vasthoudt, en probeert om een nette
kring te maken zonder de handen los te laten. 

Alweer de laatste opkomst van de afgelopen maand, de Brandersfeesten! Dit feest vieren we
elk jaar in de stad met de verschillende scoutinggroepen en zeekadetten van Schiedam, en
iedereen is welkom om mee te doen met de spelletjes! Je kon popcorn maken boven het vuur,
een sleutelhanger knopen, kratstapelen, en nog veel meer! Ook dit jaar was het weer een
succes, en we hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien!

Het duurt nog even, maar het is wel handig om alvast in de agenda te zetten: de Jota-Joti komt
er weer aan! Op 19 oktober is de opkomst voor de bevers van 10:00 tot 13:00, aan de
Schiedamseweg. We zullen nog niet verklappen wat we gaan doen, maar de Jota-Joti
betekent voor de meeste scoutinggroepen spelletjes in het thema communicatie, en 
we zullen afsluiten met een lunch. 



De Welpen hebben in september ook afscheid genomen van de namen

Tono en Taizé en de nieuwe naam Scouting Aleida aangenomen,

aangezien de fusie deze maand officieel was. Een mooie nieuwe das

hoort daarbij, die dus nu gedragen wordt. 
De oudste welpen hadden voor het overvliegen een weekendje met 

's  avonds natuurlijk de welbekende dropping. Van de dropping waren ze

bijzonder snel weer terug, dat is weleens anders geweest. Maar liefst 10

welpen vlogen over naar de scouts.Verder hebben de welpen vuurtje gestookt, knopen leren leggen, mini

pionier torentjes leren bouwen en vossen gezocht in het centrum van

Schiedam. Zo liepen er o.a een zuster, een dokter, een patatbakker, een

persmuskiet en zelfs een K3-meisje rond. 
In het centrum van Schiedam hebben de welpen een week later ook

meegedaan aan verschillende leuke activiteiten, zoals popcorn maken

boven een vuur, kratten stapelen en over een touwbrug gaan, tijdens de

Schiedamse Brandersfeesten.September was dus (weer) een maand met veel actie, avontuur, een

hoop plezier en soms wat natte pakken.



Ergens in 1996 brachten mijn ouders mijn broer naar de Vlaardingse Pr. Irenegroep. Onze 
buurjongen zat daar ook al en het leek hen voor Freek ook wel leuk. Daar aangekomen mocht ik 
ook blijven (met mijn ruim vier jaar), in plaats van met mijn ouders naar de Vlaardingse weekmarkt te gaan. 
Dat is inmiddels ruim 25 jaar geleden. Daarom ook dat ik in 2021 mijn eerste (want ik had er nog geen) maar
vijfde lustrumteken ontving. De Pr. Irenegroep in zijn hoedanigheid bestaat niet meer, de plaats waar ooit het
groepshuis stond aan de Broekpolderweg herinnert op geen enkele manier aan de avonturen en
vriendschappen die hier door allerlei scouts in vijftig jaar tijd gemaakt zijn.
Bij de Pr. Irenegroep ben ik zelf Bever en Welp geweest. Het programma-aanbod bij de Scouts van deze
Groep trok mij indertijd niet en ik ben toen met een vriend van mij naar de Willem de Zwijgergroep gegaan, om
daar tot de ontdekking te komen dat een aantal kinderen die ik van school kende, daar ook zaten. Daar ben ik
tot aan de Pivo’s gebleven, tot het moment dat ik mijn vrijdagavond na een week werken anders wilde invullen.
Toen in 2009 de Pr. Irenegroep een ledenwerfdag op touw zette, hebben mijn ouders en broers en zus
geholpen bij het opbouwen en begeleiden van de activiteiten. Ikki was destijds Welpenleiding aldaar en zou
door gebrek aan leiding alleen de opkomst leiden. Daarop heb ik mijn hulp aangeboden en binnen de kortste
keren was ik teruggekeerd op het oude nest en ben samen met Ikki leiding geweest over de Welpen  en vaak
ook over de Bevers, daar voor hen soms geen of weinig leiding was.
Door dit gebrek aan leiding besloten leiding en bestuur om de jeugdleden onder te brengen bij onze buren van
de Marnix van St. Aldegonde, een Christelijke Scoutingvereniging op hetzelfde terrein die qua cultuur bij de Pr.
Irenegroep aansloot. Ook ik ging met mijn jeugdleden mee naar deze vereniging en zou daar nog een vijftal
jaar Welpenleiding blijven. Thans zijn Chikai en ik daar nog lid, zij het slechts als ondersteuning voor de
speltakken.
Van de Scouting Tono-groep had ik al wel gehoord, maar was er nog nooit geweest. Mijn moeder was ooit lid
en is Kabouter en Padvindster geweest, in dezelfde periode als Toewiet, bleek achteraf. Mijn eerste
voetstappen in ''t Koetshuis zette ik in 2012, tijdens een boerenkoolfuif na een regio-activiteit. Chil had ik toen
al leren kennen via Ikki. Nadat ‘t Koetshuis in 2017 afbrandde heb ik samen met anderen geholpen om de
materialen die nog gered konden worden op te slaan.
In 2018 kreeg ik verkering met Chikai, we hadden elkaar tijdens mijn bezoeken aan de Scouting Tono-groep
en haar bezoeken aan de Vlaardingse Scoutshop al gezien en ergens sprong de vonk over. In 2019 zijn we
samen in het Welpenleidingteam van de ScoutingTono-groep gestapt en Welpenleiding ben ik nog steeds.
Want als Welpenleiding kan je vrijwel alle spelletjes, puzzeltjes, droppings en andere activiteiten die je in je
hoofd hebt tot uitvoering brengen. Wie wil dat nou niet?
Doordeweeks kun je mij vinden één van de ziekenhuizen van het Haaglanden Medisch Centrum. Hier ben ik
sinds 2018 werkzaam nadat ik via allerlei omzwervingen mijn opleiding tot Medisch Instrumentatietechnicus
afrondde. In deze functie zorg ik er samen met mijn collega’s voor dat alle apparaten in het ziekenhuis in een
goede staat van onderhoud en werkend zijn en blijven. 
Mocht je mij nu niet aantreffen op zaterdag, dan ben ik waarschijnlijk op de fijne camping in Villach (A), bij
onze eigen caravan. Genietend van een mooie vakantie in Carinthië, dat elk jaar wel iets nieuws te ontdekken
biedt.

Ik knoop graag een praatje aan met een Tono-lid dat ik héél lang ken. Ikki, ik ben benieuwd naar jouw verhaal.

Knoop een praatje aan met ... Lowie



De maand september begon met het overvliegen van 1 scout naar de
explorers, en maar liefst 10 welpen naar de scouts. Een forse, leuke,
gezellige groep die van harte welkom is bij de scouts. Daardoor zijn
we bij de scouts ook een extra ploeg gestart: de Arenden en er is een
nieuwe ploegindeling gemaakt. Met deze nieuwe ploegen deden we
allerlei ploegopdrachten. Ondanks dat de ploeggenoten elkaar vaak
nog niet zo goed kenden, bleken ze al prima samen te kunnen
werken. Een dag later begonnen de scouts die nog geen eigen
fluitkoord hebben, waaronder veel overgevlogen welpen, aan het
knopen van hun fluitkoord. Kijk hieronder welke fluiten hiervoor
geschikt zijn en welke niet.

De maand werd afgemaakt met de vlottenraces. Hiervoor werd eerst
het bouwen van een vlot geoefend. Helaas hadden we van de
organisatie van de vlottenraces wel een verkeerd aantal palen
doorgekregen, maar het pionieren van een vlot konden we goed
oefenen. We ontdekten ook dat we heel goed op moeten letten dat
de balken van een vlot niet te ver uit elkaar zitten. Het gevolg was
één zeer natte scout.
Een week later, tijdens de Vlottenraces van Scouting Schiedam die
tijdens de Brandersfeesten werden gehouden, werden de vlotten van
Scouting Aleida Schiedam tweede, vierde en vijfde. Prima resultaten
van een enerverende wedstrijd.

Na een of twee middagen knopen hebben vrijwel alle
scouts weer een fluitenkoord. We krijgen wel vragen
welke fluiten hiervoor geschikt zijn. Als fluit voor scouts
denken we vooral aan zogeheten ‘pijpfluitjes’. Voor
scouts vinden we een rolfluit niet geschikt.

Fluiten
Voor de komende maand hebben de
scouts genoeg grote plannen. Vooral
plannen die de scouts zelf hebben
aangedragen. Zo doen we een
kookwedstrijd waarbij de ploegen hun
creativiteit en bakkunsten mogen
tonen, doen we mee aan de
wereldwijde Jamboree On The Air,
houden we een weekend en starten
we met het installeren van alle nieuwe
scouts.

Oktober



Al vanaf het moment dat de scouts van de twee vroegere
scoutinggroepen samen draaien zijn de vrijwilligers aan het kijken wat
een geschikt tijdstip is voor de opkomsten. Een enkele keer horen we
ook van een ouder of scout dat de voorkeur uitgaat naar de zaterdag
en om heel eerlijk te zijn hebben de vrijwilligers ook wel een lichte
voorkeur voor de zaterdag.
Om de wensen goed in beeld te krijgen is in september een enquete
uitgezet onder de ouders van de scouts met de vraag of de voorkeur
uitgaat naar de huidige vrijdagavond of de zaterdagmiddag. Een ander
tijdstip is helaas niet haalbaar voor onze vrijwilligers.
De uitkomst van deze enquete is dat de vrijdagavond toch veruit de
voorkeur geniet onder de leden en hun ouders. Een enkeling geeft
aan liever op de zaterdagmiddag de scoutsopkomsten te houden. Als
vrijwilligers hebben we daarom de knoop doorgehakt en blijven de
scouts op de vrijdagavond. 

Opkomsttijden voor scouts

Na enkele jaren afwezig te zijn geweest werd door de gezamenlijke
Schiedamse scoutinggroepen een klassieker georganiserd: de
Vlottenraces tijdens de Brandersfeesten. Deelnemers: de scouts
van alle Schiedamse scoutinggroepen.
 Een week eerder hadden de scouts van Scouting Aleida Schiedam
geoefend met het maken van een vlot. Hoewel de scouts dat prima
onder de knie bleken te hebben was het toch niet geheel overbodig
even te oefenen.
 Tijdens de Brandersfeesten verzamelden de scouts aan de Lange
Haven in het centrum van de stad. De scouts mochten de tijd
tussen 10:30 en 13:00 gebruiken om per team een vlot te bouwen,
wat te eten bij bijvoorbeeld de pizzapost en even rond te kijken. Met
een kleine vertraging gingen rond 13:30 de vlotten te water.
Aangezien de kade aan de Lange Haven zo’n 1,5 meter hoog is,
komen de vlotten dan met een flinke klap op het water terecht. De
vlotten van de drie teams van Scouting Aleida Schiedam bleken
deze klap prima aan te kunnen.

Vlottenraces



Wat gaan

we doen?

Deze maand is het feest bij  Roos, Bruno, Zoey, Jan B., Jan L. Dana, Casper,

Cynthia (Lyncis), Amelie, Giovanno, Sem, 

Kelsey (Bagheera), Fedir, Ira & Vera S. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag!  

4 & 5 oktober:
Installaties bij deScouts en de welpen

18 & 19 oktober

Jota/Joti

26 & 27 oktober

Scouts 

weekend

8 t/m 10 
november
Welpen 

weekend

14 december

Kerstviering



6 september

De Explorers maken vanavond wraps met pulled chicken in

BBQsaus uit de Dutch Oven. Lekker!! Als de schemering

valt, gaan we rond het kampvuur Weerwolven, op een mooi

verhaal van Sebas. Dan is het tijd voor de afwas en de

schoonmaak van nog wat kamp-materiaal. Alles kan weer

lekker schoon het magazijn in.

7 septemberOm 10 uur zijn we met een paar Explorers op de groep. De

Explorers die staflid zijn en Amy. Maar het is een

groepsopkomst en er zijn heel veel groepsleden! Er wordt

onthuld dat onze groep in de toekomst “Scouting Aleida” gaat

heten en vanaf nu draagt iedereen dezelfde, zwart-oranje

groepsdas. Daarna is het tijd voor het overvliegen. Morgan komt

van de Scouts naar de Explorers en Vera vliegt van de

Explorers over naar de Roverscouts. Veerle en Lars hebben

eerder al afscheid genomen bij de Explorers om naar de

Plusscouts te gaan.

13 en 14 september

In de week voor de opkomst krijgt de groep heel

verdrietig nieuws: Explorerbegeleidster Ella is overleden.

De Explorers passen hun programma aan en gaan met

elkaar een herinneringsboek maken. We nemen

allemaal een bloem mee, voor de afscheidsplechtigheid

van morgen. Op de Beukenhof geven de Explorers het

boek aan de ouders van Ella.



20 september
Bij de Explorers doe je alles zelf. Je neemt zelf beslissingen,zoals waar je op expeditie (kamp) gaat, welke programma’s jedoet, hoe je lokaal eruit ziet, etc. Dat zelf beslissingen nemen,heet ‘zelfbestuur’. Om te
zorgen dat het allemaal een beetje ordelijk verloopt, is er eenafdelingsbestuur: een voorzitter, penningmeester, secretaris enmateriaalmeester. Vandaag krijgen de Explorers hier informatieover en kunnen ze in de komende weken gaan nadenken overwelke functie bij hen past, of waar ze zich door willen latenuitdagen. Ook is er het een en ander verteld over de jaarbadgesvan Scouting Nederland en wat je hiervoor moet doen om ze tebehalen. Daarna aan de slag in het lokaal, het ziet er weeropgeruimd uit en dat is fijn, aan het begin van het seizoen.

27 september

Even is er twijfel over het inzetten van een regenprogramma (iets

bakken in de oven), maar nee: na stemming gaan de pakjes

bladerdeeg de vriezer in.

De Explorers delen via de telefoon hun locatie en in duo’s en 1 trio

mogen zij lopend of rennend op de vlucht slaan. De FBI gaat 10

minuten later per fiets op boevenjacht. Zodra een voort-vluchtige

getikt is, wisselen de rollen. Op het hoofdkwartier houdt de

begeleiding de stand bij. Als de Explorers terug zijn, is er thee, limo

en water en wordt bekend gemaakt op welke plek de groepjes

geëindigd zijn. Het winnende duo heeft de kortste tijd de FBI-rol

vervuld. Er is nog even tijd over voor wat afspraken over de Urban

Walk, de installatie van Amy en Morgan en de december-actie.

28 septemberScouting Schiedam laat zich zien en horen aan de bezoekers

van de Brandersfeesten! Een paar Explorers zijn aanwezig als

staflid. Er is van alles te doen: een spannende touwbrug over

de Lange Haven, krat stapelen en er bovenop gaan staan,

waterfietsen, pizza bakken, een sleutelhanger knopen, popcorn

bakken, schminken, knutselen en noem maar op. Ook is het

leuk om de Scouts aan te moedigen tijdens de Vlottenrace.

29 september – Urban Walk

En door… een groep Explorers gaat geld verdienen voor

kamp, door te helpen bij de Urban Walk in Rotterdam. We

mogen dit keer de stempelpost zijn op twee locaties: het

Natuurhistorisch Museum en Brouwerij Noordt. Behalve een

donatie in de kampkas, is er voor de deelnemende

Explorers een mooi T-shirt en na afloop mogen ze hun tas

vullen met koekrepen, over van de verzorgingspost. Leuke

actie!



De grote clubactie is afgelopen zaterdag 21 september van start gegaan. Ons doel, een

streefbedrag van €1500,- ophalen. De hele opbrengst van de grote clubactie is om ons te

promoten. Laten zien dat wij met zijn allen Scouting Aleida zijn.

En wat een toppers zijn jullie!!!! 

De actie is pas een week van start en ons streef bedrag is al behaald. Dankzij jullie inzet

kunnen we naast de mooie das, die iedereen al heeft gekregen, ook nog gaan zorgen voor

ander promotiemateriaal. We zijn achter de schermen druk bezig met het ontwerpen van een

nieuw logo. We hopen snel nieuwe insignes, folders, banners en vlaggen te regelen. 

Natuurlijk hoeven we nu niet te stoppen! Alle kleine beetjes extra zijn mooi meegenomen. We

mogen nog tot 4 november loten verkopen. 

Bevers, welpen en scouts die met hun verkoopboekjes langs

de deuren gaan, niet vergeten de boekjes 

uiterlijk 26 oktober in te leveren.

Grote clubactie

Als scoutinggroep zijn we aardig actief op social media. We merken ook dat heel veel mensen het erg

leuk vinden om te volgen welke avonturen onze leden beleven.

Voor het plaatsen van afbeeldingen hebben ouders al dan niet toestemming gegeven, toen hun kind lid

werd. Uiteraard doen we ons uiterste best deze wensen te respecteren. Een heel enkele keer maken we

daar wel eens een foutje bij, maar over het algemeen lukt het ons goed ons te houden aan deze wensen.

Voor Scouting Aleida Schiedam zijn in eerste instantie nu de wensen van de ouders van de scoutinggroep

waar uw kind oorspronkelijk lid werd overgenomen. Wilt u dat niet, of wilt u uw wensen veranderen, dan

kan dat op ieder moment door even een bericht te sturen aan info@scoutingtono.nl of info@taizegroep.nl.

In ons overzicht passen we uw wensen dan aan. Dit overzicht gebruiken we weer bij het plaatsen van

berichten op social media. Vanzelfsprekend plaatsen we op social media alleen geschikte afbeeldingen

die een goed beeld geven van onze activiteiten. U zult dus nooit ‘gekke’ foto’s van uw kind aantreffen,

maar juist de afbeeldingen die laten zien wat de activiteiten zijn die we ondernemen en hoe onze leden

daar van groeien.

Vernieuwing AVG

Algemeen

mailto:info@scoutingtono.nl
mailto:info@taizegroep.nl


Na een lange voorbereding, waarbij we zo goed mogelijk
hebben geprobeerd de nieuwe naam en das als een
verrassing te houden, zijn vorige maand beide onthuld. Dat
hebben we geweten. De pers stond bijna in de rij om dit
nieuws te mogen delen met alle Schiedammers. Zo stonden
we in het Algemeen Dagblad, het Nieuwsblad Schiedam en op
vrijwel alle online nieuwssites.
Ook de vossenjacht van de welpen en bevers was enkele
online nieuwssites opgevallen. Zij vroegen zich af welke rare
figuren in het centrum rond liepen.

In de pers


