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Groepsraad
Vorige maand is de Groepsraad gehouden. De groepsraad is
het hoogste orgaan van de Vereniging Scouting Aleida
(formeel nog: in oprichting). Het is de ledenvergadering
waarbij er gewerkt wordt met vertegenwoordigers. Hier is o.a.
de begroting voor 2026 goedgekeurd. Hierin verwerkt zit het
voorstel om de contributie in 2026 gelijk te houden aan de
contributie van 2025. Daarnaast is Thijs Maat benoemd als
leider bij de scouts en Vera van Dijk als lid van het PR-team.

Verder werd er veel aandacht besteed aan het
Speelruimteplan dat door het bestuur is ingediend bij de
gemeente om daarmee te overleggen over geschikte
speelruimte voor onze leden en is er feestelijk stil gestaan bij  
één jaar Scouting Aleida.

Nieuwe insignes
Na uitvoerig overleg met een groot aantal scoutinggroepen in heel Nederland
heeft Scouting Nederland een nieuw insignepakket ingevoerd. Insignes geven
de leden de mogelijkheid zich een bepaalde vaardigheid eigen te maken of  iets
te leren over een specifiek onderwerp. Het bijzondere van dit insignepakket is
dat je behaalde insignes mee mag nemen naar een volgende leeftijdsgroep.
 Hiermee komt er dus een eind aan aparte insignepakketten voor welpen,
scouts, explorers enzovoort. Voor iedereen gelden dezelfde insignes. Er zijn er
20, hoewel er elk jaar ook een speciaal jaarinsigne komt. Elk insigne is op drie
niveaus te doen. De bedoeling is dat je bij elk insigne eerst het eerste niveau
behaalt, en als je verder wilt je later door kan gaan met het tweede en daarna
derde niveau. De scouts hebben uit het nieuwe insignepakket inmiddels het
insigne “Op het podium” behaald.



Grote Clubactie
Wow, wat een mooie opbrengst!
Voor het aanleggen voor een nieuwe kampvuurplek hebben jullie voor een opbrengst van
€1704,- gezorgd. Dit staat gelijk aan 710 loten. Ongelooflijk trots zijn we op jullie.
2 weken geleden hebben we de prijs mogen uitreiken aan degene die de meeste loten
verkocht heeft, een enorme pot snoep is naar een welp gegaan die maar liefst 90 loten
heeft verkocht.  En Thomas, is de pot al leeg?
Ook was er voor iedereen die 25 loten of  meer verkocht had een echte medaille al
topverkoper.
 
Het komende jaar gaan we kijken waar we het beste deze kampvuurplaats kunnen
aanleggen zodat we op een verantwoorde manier een kampvuurtje kunnen maken.
Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet, en hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer
evenaren!!



Hallo allemaal, 
December is weer aangebroken, buiten wordt het kouder 

en sneller donker, maar wij als Scouts laten ons daar niet 

door tegenhouden. Zo waren we ook weer te vinden bij 

de intocht van Sinterklaas in het centrum van Schiedam, 

misschien is het niet helemaal opgevallen maar met een 

ploeg van 30 mensen vanuit onze groep hebben we meegeholpen aan deze

dag. Ook in de periode daarna heeft de Sint nog op onze hulp kunnen

rekenen. Niet alleen Sinterklaas is erg blij met deze hulp, maar ook wij als

bestuur zijn erg blij met onze vrijwilligers die iedere week weer klaar staan.

 
Dit straalt ook uit naar de buitenwereld, afgelopen maand kwam de 75e

aanmelding voor dit jaar binnen. Helaas moeten we daar wel bij vermelden

dat we niet iedereen kunnen plaatsen binnen de groep, doordat de

speltakken al aardig aan de capaciteit zitten, dat vinden we erg vervelend en

we zijn op zoek naar oplossingen en nieuwe vrijwilligers die leiding willen

worden.

Ook op onze leden zijn we erg trots, zeker als we kijken naar de opbrengst

van de Grote Clubactie van dit jaar. Een opbrengst voor de groep van iets

meer dan €1700,- is een hele mooie opsteker voor de groep. Het doel was

het realiseren van een kampvuurplek op de Schiedamseweg. Ons doel is om

met de gemeente komend jaar goede afspraken te kunnen maken over een

goed speelterrein naast het clubhuis, het zou erg mooi zijn als we daar een

kampvuurplaats kunnen realiseren.December is een maand van gezelligheid en dat komt allemaal samen met

kerst en oud en nieuw die we vaak doorbrengen met vrienden en/of  familie.

Ook dit jaar willen wij gezamenlijk afsluiten met een gezellige kerstactiviteit

op 20 december. Ik heb er nu al zin in.
Namens het bestuur wens ik iedereen hele prettige dagen en een mooi

uiteinde van 2025 !



De afgelopen maand hebben de bevers allerlei leuke, maar ook een beetje aparte
opkomsten gehad! De maand begon voor de bevers met de afronding van de
Stuiter-beverbadge. Na drie opkomsten allemaal sporten en spelletjes gedaan te
hebben, vond Stuiter dat de bevers de badge hadden verdiend, dus deze zijn door
de leiding uitgedeeld, en mogen op de linkermouw worden genaaid.

De week daarna kwam Sinterklaas aan, dus was er geen opkomst, maar dat werd
een week later weer goedgemaakt met een extra lange opkomst! Omdat de bevers
dit seizoen geen weekendje hadden, besloot de leiding een extra lange opkomst te
organiseren, zodat de bevers toch een beetje dat kampgevoel kregen. Het thema
van de opkomst was ‘supermarkt’, dus eerst speelden de bevers vies en lekkertje
om te leren wat anderen wel of  niet lekker vinden, en maakten ze zelf  folders met
eten dat ze lekker vinden. Toen gingen ze samen aan de slag met het maken van
een boodschappenlijstje voor de lunch. Daarna gingen de bevers met zijn allen naar
de supermarkt om de spullen die nodig waren te halen, en terwijl de leiding daarna
de lunch bereidde, keken de bevers gezellig een Sinterklaasfilm. Dat was helaas
alweer het einde van die opkomst, maar niet getreurd, want de opkomst daarna
stond in het thema van Sinterklaas, en werden de bevers allemaal een beetje Piet.
Ze begonnen met een stopdans in het donker, want Pieten moeten natuurlijk goed in
het donker kunnen zien en bewegen. Ze knutselden ook zelf  schoentjes, want geen
enkele sinterklaasopkomst is natuurlijk compleet zonder schoenzetten, en toen
kwamen de bevers er tijdens het drinken achter dat er wat cadeautjes verkeerd
waren bezorgd in het beverlokaal, en daarmee oefenden de bevers met zo snel
mogelijk pakjes bezorgen en netjes opstapelen, in de vorm van een estafette. Toen
de opkomst bijna klaar was en alle bevers weer naar binnen gingen om hun spullen
te pakken, zagen ze dat de Piet langs was geweest: in alle geknutselde schoentjes
zat een cadeautje! Alle bevers waren heel blij met de cadeautjes, en gingen blij naar
huis.
20 december is de laatste beveropkomst van het seizoen, en zal een gezamenlijke
kerstopkomst zijn. Hier komt nog een brief  over, maar de tijden van de opkomst
zullen anders dan anders zijn!



Knoop een praatje aan met ... Bas Bos
Wat leuk dat je een praatje aanknoopt, Keet!
 
Ik ben Bram Lansbergen, maar binnen de groep kennen de meesten mij toch echt beter als Bas
Bos. Ik ben 22 jaar en in het dagelijkse leven verantwoordelijk voor de (beeld)communicatie van de
brandweer, ambulance en andere veiligheidsdiensten in Utrecht. Dat betekent dat ik de ene dag
met camera en helm tussen de hulpverleningsvoertuigen sta en de andere dag achter de computer
persberichten, video’s of  artikelen maak. Een hele afwisselende baan, waar ik stiekem heel veel
scouting-skills in kwijt kan.
 
Mijn scoutingverhaal begon al toen ik zeven was. Mijn broer nam me eens mee naar de toenmalige
Scouting Tono-groep om gewoon eens even te kijken. Maar al vrij snel werd duidelijk: dit is mijn
plek. Uit die tijd zijn vooral de kampen me bijgebleven: er was altijd wel iets avontuurlijks gaande.
Van spannende bosspellen tot ’s avonds fluisterend rond het kampvuur zitten alsof  we de wereld
aan het redden waren. 
 
In de jaren daarna rolde ik vanzelf  door de speltakken heen: Van de Welpen naar de Scouts,
Explorers, Roverscouts en de Boomstam. Toen ik Explorer was, werd ik gevraagd om eens te
helpen als Beverleider. Dat was oorspronkelijk maar voor ‘een paar weekjes’, maar dat klopt bij
scouting natuurlijk nooit. Ik ben jarenlang blijven hangen, want leidinggeven aan de Bevers was
simpelweg veel te leuk. Vooral het enthousiasme waarmee die kleintjes overal op af  stormden
werkte aanstekelijk. En oké, ook al die hilarische momenten als leiding waarin plannen compleet
anders liepen dan bedacht. Zo bepaalden de kinderen soms hoe het oorspronkelijke plan volledig
werd gewisseld of  omgegooid.
 
Door de jaren heen heb ik bij de groep echt vriendschappen voor het leven opgebouwd. Dat begint
misschien met samen een pionierpaal sjouwen, maar eindigt met mensen waarmee je tot diep in
de nacht  kunt praten en lachen. Het zijn vriendschappen die ook ver buiten het clubhuis hebben
bewezen waardevol te zijn.
 
Na de fusie naar Scouting Aleida voelde het voor mij als een nieuw hoofdstuk bij scouting. Omdat
ik in mijn werk veel met communicatie bezig ben, ben ik me meer gaan bezighouden met de PR
binnen de groep als bestuurslid. Dat betekent dat ik samen met een enthousiast team Scouting
Aleida laat zien in de stad: op social media, in lokale kranten, op websites en waar het maar kan.
Niet omdat het moet, maar omdat het zonde zou zijn als mensen niet weten hoe leuk en waardevol
scouting is. En ergens vind ik het gewoon heel tof  dat ik mijn werk, mijn hobby en mijn creativiteit
op zo’n natuurlijke manier kan combineren.
 
   Ik knoop graag een praatje aan met Monica, beter bekend als Sterre!
 



'Brr'. Zo kan je het begin van november  bij de welpen wel
samenvatten 
Het begon met Halloween. Brr. In een clubhuis vol met
skeletten, heksen, pompoenen en spinnen konden de kinderen
lasergamen. Dat werd fanatiek gedaan.

'Brr' was het ook door het welpenweekendje. Een weekendje
met een winters thema; 'Winter Wonderland'  van 7 tot en met
9 november  De activiteiten gingen  over winterse dingen. Brrr.
Er werd zelfs gezwommen,  echter was dit gelukkig in een vrij
warm binnenbad. 
's Avonds de film 'Frozen'

Op de laatste zaterdag van november stond alles in het teken
van de Goedheiligman, die inmiddels weer in Nederland was.
De Welpen bakten hun eigen kruidnoten, maakten
Sintknutsels. Heel leuk allemaal natuurlijk.

Er werden de welpen in november ook nog verschillende
scoutingtechnieken als knopen en tochttechnieken aangeleerd
en was er nog de installatie van Sveccha en Sara.



Het Cendrawasihvendel in november
De maand november begon voor de scouts met installaties van Vera en
Jayden. Hierna werd ook Dolfijn geïnstalleerd als leiding. Naast de installatie
werd er natuurlijk plezier gemaakt met een groot buitenspel in het donker.

De scouts maakten de week erna kennis met het nieuwe insignepakket. In
twee weken tijd werd het gloedjenieuwe insigne “Op het podium” door de
meeste scouts behaald. Hiervoor werd hard gewerkt om dit voor elkaar te
krijgen, waarbij er zowel individueel, als in verschillende kleine groepjes
gewerkt werd aan de insigne-eisen. Scouts die niet bij de opkomst waren
kunnen altijd het insigne behalen door de gemiste opdrachten alsnog thuis
te doen. We zullen de scouts binnenkort ook uitleggen wat te doen als ze
zelf, thuis, een insigne willen halen, want dat is zeker ook mogelijk!

Tegen eind november werd de scouts gevraagd om deel te nemen aan een
TVshow. De showmaster van deze grote productie deelde de scouts in in
vier groepen waarin de verschillende spelshow-onderdelen werden gedaan.
De TVshow bleek te bestaan uit “Wie ben ik?”, “Vijf-tegen-vijf”, “Lingo” en
“Get the picture”. De scouts genoten duidelijk van hun eigen “five minutes of
fame” tijdens alle opnamen.

De maand werd afgesloten met een leuke sinterklaasopkomst waarbij de
scouts elk een nieuw en een oud cadeau mee namen. Voor we daar mee
konden beginnen werden eerst Liv, Sarah en Winny geïnstalleerd. Door het
sintdobbelen rouleerden de cadeaus totdat iedereen uiteindelijk met twee
cadeautjes naar huis ging.
Een speciale dank voor Katherine en Wilma die bij de opkomsten geholpen
hebben!



December krijgt zijn eigen uitdagingen

Omdat het er naar uitziet dat op 5 december de scouts

massaal thuis het sinterklaasfeest vieren, zullen we deze

vrijdag een keertje overslaan. Des te meer tijd voor de scouts

om zich voor te bereiden op de kookwedstrijd die op 12

december plaats zal vinden. Als het droog is, zullen we met

een Dutch Oven op het kampvuur gaan koken. Een zeer

deskundige en gemotiveerde jury zal alle resultaten aan

uitgebreide smaaktests onderwerpen. We zullen het jaar

afsluiten met de kerstopkomst van Scouting Aleida op

zaterdag 20 december. Deze komt in de plaats van de

opkomst op de vrijdagavond. Denk er aan dat alle ouders,

zusjes en broertjes ook van harte welkom zijn bij deze

jaarafsluiting. Neem ze dus gerust mee en houd hiervoor de

brief  in de gaten.

Na een hopelijk mooie kerstvakantie zien we de scouts al

weer in 2026 op vrijdag 9 januari.

(A)PL-overlegNa een lange afwezigheid houdt het Cendrawasihvendel

weer regelmatig het (a)pl-overleg. Hierbij komen de leiding

en de (Assistent-) PloegLeiders bij elkaar om alles rond de

scouts te bespreken wat het bespreken waard is. 

In november is het tweede (A)PL-overleg van dit jaar

gevoerd. Hier kwamen weer nuttige punten uit. De scouts

is gevraagd ideeën voor het komende programma van

2026 via hun (A)PL’s door te geven.

Een nieuw gezicht
Nu ja, nieuw? Thijs Maat draait alweer een aardige tijd mee met het stafteam van de scouts. Thijs is al
jaren lid van Scouting Aleida (en daarvoor van de Scouting Taizé-groep) en is momenteel zelf  lid als
roverscout. Het leek hem leuk om kennis te maken met de scouts om te kijken of  hij het leuk zou vinden
om leiding te worden.
Inmiddels is die vraag wel beantwoord: Thijs heeft het erg naar zijn zin in het stafteam en is inmiddels door
de groepsraad, het hoogste orgaan van Scouting Aleida, benoemd in de functie van “leider scouts”.
       Thijs: van harte welkom!



Installatie Richard 
Het gebeurt niet zo vaak dat er iemand van de leiding wordt geïnstalleerd. Begin

november was het echter de eer voor Richard. Na meer dan een jaar mee draaien

met de scouts werd ook hij geïnstalleerd bij het Vendel. Richard is eerder al enkele

jaren inval-leiding geweest bij de scouts, maar heeft ook meer dan 30 jaar als leiding

van de welpen doorgebracht. Hij werd geïnstalleerd door teamleidster Nathalie.

Uitnodiging: het komende zomerkamp voor de scouts!
De voorbereidingen voor het komende zomerkamp van de scouts zijn al in volle gang. Er is ook al
een kamplocatie gereserveerd: we gaan naar Klundert; een niet al te groot terrein, aan de rand
van een groot bos waar we heel veel avonturen kunnen gaan beleven. Het kamp zal van
18 tot en met 25 juli 2026 zijn, dus houd er vast rekening mee in de planning van de
zomervakantie! De inschrijvingen volgen in februari.
Omdat we ook weten dat niet iedereen even bekend is met het kamp, nodigen we alle ouders uit
om tijdens het eerste uur van de opkomst op 13 februari naar het groepshuis te komen. Daar
vertellen we graag over alle plannen voor het komende zomerkamp, hoe het er tijdens een
zomerkamp aan toe gaat, wat we op kamp zoal doen en waarom de scouts die mee gaan altijd
zo enthousiast zijn over het zomerkamp. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid om alle vragen te
stellen die u altijd al kwijt wilde. Ook de scouts zelf  worden uitgenodigd om hierbij te zijn, zodat
ook zij een goed beeld krijgen van de zomerkampen bij de scouts. Reserveer 13 februari vast in
uw agenda!



Wat gaan we doen?
20 decemberKerstviering,daarnakerstvakantie tot 9 januari      

17 januari en 
18 april 2026

Koffie-ochtenden
voor ouders

5 december 2025

Scouts hebben
geen opkomst

18 t/m 25 juli 2026

Zomerkamp Scouts

in Klundert

21 t/m 28 augustus  2026

ZomerkampRedekestam

Deze maand worden er slingers

opgehangen voor

Kobe, Thomas, Sander, Michel, Tim,

Henriëtte & Dolfijn.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een

fijne dag!

13 februari 2026Info-avond zomerkampvoor Scouts en hunouders



7 november
Vanavond beginnen we eerder met de opkomst, want er staat een hike op het programma door

Schiedam Noord. De afstand is het niet (6 km), het is namelijk de bedoeling om wat verschillende

routetechnieken op te frissen die bij de Scouts geleerd zijn. Dit is dan weer nodig voor de NightWalk

van Regio Maasdelta: dé hike voor alle Explorers uit de regio. 

Het wordt wat later op de avond dan gepland, voordat de Explorers terug zijn op het groepshuis en

het ene groepje heeft daarbij wat meer hulp nodig dan het andere. Het is nog geen februari, dus we

gaan door met oefenen!

14 november
Tijd voor een nieuw programma tot maart. De
Explorers blijken genoeg ideeën te hebben om
deze klus te klaren en ook gaan ze meedoen aan
acties om geld te verdienen voor kamp. Leuk om
zo vooruit te kijken, we hebben er zin in!!
 
 

21 november

Feest bij de Explorers, want Elize, Floor en Julien worden geïnstalleerd. Eerst is er

een installatie-opdracht om te volbrengen. Elize gaat koekjes bakken en moet alles

helemaal zelf  regelen en vragen. Floor geeft een judodemonstratie en Juliens

uitdaging is om een toren te bouwen (mini-pionieren). 

We zijn blij dat het lukt, want we hebben er 3 geïnstalleerde Explorers bij. Later op

de avond is de eerste kampbespreking: we gaan bedenken waar we heen willen op

kamp en wat we willen doen. 



28 novemberDe Explorers maken vandaag een keuze voor het insigne dat ze graag willen gaan

halen: het wordt het nieuwe insigne Vuur stoken. Volgende maand gaan we er aan

beginnen. Ook hebben we een brainstorm over het zomerkamp. We hebben 3 (realistische) landen

op de verlanglijst en dat zijn België, Duitsland en Luxemburg (en Frankrijk als bonus).

De Explorers hebben huiswerk gekregen om voor een of  meerdere landen verder uit te

zoeken waar we kunnen overnachten (bijvoorbeeld Scoutingterreinen) en wat er in de

omgeving te doen is. Zo kunnen we een volgende kampbespreking de ideeën delen en

misschien zelfs al een keuze maken. 



Naast de regelmatige kookopkomsten hebben we met de Stam ook
deze maand weer een aantal actieve opkomsten gehad. We
begonnen met de Paasopkomst, aangezien het een Tono-traditie
was om dit te laat (of  te vroeg, ligt eraan hoe je het bekijkt) te
vieren, een traditie is die we nu als Aleidagroep ook hebben
overgenomen. Met paaseieren zoeken, schilderen en een eierrace
was de opkomst compleet.

Ook hebben we deze maand het grote stadspel gedaan. Een
speurtocht in de stad, waarbij we door middel van foto’s van locatie
naar locatie verplaatsten.

Tot slot stond deze maand een quiz op het programma, maar niet
zomaar een quiz! We speelden in teams namelijk onze eigen versie
van de slimste mens; “de Slimste Scout”. Met onze eigen Maarten
van Rossum (Lukas) was de avond compleet. Na een spannende
finale kon er natuurlijk maar 1 team de winnaar zijn, en de winnaars
kregen een welverdiende prijs; een kerstboom! 



In september is er een groep plusscouts opgericht bij Scouting
Aleida. Ook Scouting, en dan voor iedereen van 21 jaar of
ouder. Deze groep bestaat momenteel voornamelijk uit de
groep leden die tot de zomer de roverscouts vormden.

Hoewel deze plusscoutsgroep al een aardige tijd bestond,
waren de (voormalige) roverscouts nog niet "echt"
overgevlogen. Op 1 november was dit symbolische moment
dan toch daar. De (toen nog) roverscouts werden uitgenodigd
op ons groepshuis. Daar werd verteld dat vrijwel alles vanaf
het gebouw aan de Sweelincksingel was verhuisd, behalve…
Het Vuur! En juist voor een scoutinggroep is dat zo belangrijk.
Hoe de roverscouts het vuur gingen vervoeren mochten ze
helemaal zelf  verzinnen, als het maar veilig zou gaan.

Bij Boerderij landvreugd aangekomen bleek het vuur heerlijk te
knapperen in de kampvuurkuil. Ze besloten het vuur te
vervoeren met een platte kar. Buiten het hek van de boerderij
aangekomen zagen ze in de verte een sterretje branden. Door
een keten van sterretjes te volgen vonden ze de juiste route
naar de Schiedamseweg.

De route bleek onder de rijksweg door te voeren, bijna langs
het politiebureau en dan via de Margriethal en het Beatrixpark
naar de Poldervaart. Daar aangekomen moesten ze nog wel
even het Vuur over het water op het terrein van Scouting
Aleida krijgen, wat overigens prima lukte. De -inmiddels-
plusscouts van plusscoutskring “De Boomstam” sloten de
avond af  met feestelijk vuurwerk en… een uitgebreid
kampvuur.



Sponsor Scouting Aleida gratis!

December is traditioneel een maand met veel

cadeaus. Doe dan ook -helemaal gratis- Scouting

Aleida sponsorgeld cadeau!

Hoe werkt het? Ga naar www.scouting
aleida.nl e

n

scroll naar beneden. Bij het Sponsorkliks blokje klik

je op “sponsor ook”. Via de website die opent ga je

naar je favoriete webwinkel. Onder andere Bol.com,

Coolblue.nl en Aliexpress doen mee. Onzichtbaar

wordt er een cookie geplaatst en nu zal de

webwinkel een kleine commissie overmaken aan

Scouting Aleida. Zelf  betaalt u dezelfde prijzen als

altijd; de commissie gaat van de winst van de

webwinkel af. Vele kleine bedragen maken één

grote, en zo steunt u Scouting Aleida. Doen!

Spaaractie ScoutShop
De Scoutshop Vlaardingen hield voor
de zomervakantie een spaaractie: wie
bij een aankoop vermeldde bij welke
scoutinggroep hij lid is, spaart punten
voor die groep. Met deze punten
hebben onze leden een goede 80cm
bijl bij elkaar gespaard. Half  november
werd de gespaarde prijs door de
ScoutShop Vlaardingen overhandigd
aan Scouting Aleida. Iedereen die mee
gespaard heeft: van harte bedankt!

https://scoutingaleida.nl/#sponsorkliks
http://www.scoutingaleida.nl/


Kunstmatige intelligentie ontdekt scouting
Scouting is maatschappelijk betrokken. Daarom mochten
vorig jaar in oktober een aantal leden van Scouting Aleida
de Goedheiligman een handje helpen door -op zijn
verzoek- een korte fotoserie te maken. Omdat Ozosnel
nog aan het uitrusten was, mochten we de schimmel
lenen van één van onze leden. Hiermee werden de foto's
gemaakt.
 
Groot was onze verbazing toen we op 19 november van
dit jaar een satirische column zagen op nieuwswebsite
schiedam24.nl, getiteld “De oorlog is weer in het land”,
met als onderwerp de ‘oorlog’ rond Zwarte Piet c.q.
roetveegpiet. De column was scherp, maar wat opviel was
de gebruikte foto.
 
Dit was duidelijk onze foto van een jaar eerder, die door
kunstmatige intelligentie was bewerkt! Als scoutinggroep
die de Sint mocht helpen bij de fotoshoot hadden wij
eigenlijk niet zo veel bezwaar tegen het bewerken van
‘onze’ foto, maar ons lid en eigenaar van de schimmel had
dat wel. 
Na een verzoek de foto te verwijderen heeft
Schiedam24.nl de foto keurig vervangen door een andere,
toepasselijke, foto. Kunstmatige Intelligentie blijkt zo toch
dichterbij te zijn dan gedacht.

Vanwege het bezwaar tegen de bewerkte foto, plaatsen
we deze hier ook niet. 



Cadeaufolder van de ScoutShop

December is traditioneel een maand waarin veel cadeaus

worden gegeven. Ook de ScoutShop van Scouting Nederland

heeft veel cadeauartikelen. Om deze extra onder de aandacht te

brengen heeft de ScoutShop een speciale cadeaucatalogus

uitgebracht. De ScoutShop in Vlaardingen heeft al deze

artikelen ook op voorraad.

Zoek je voor iemand een geschikt cadeau met een scouting-

tintje? Blader dan eens door de speciale ScoutShop-catalogus

met cadeaus. We proberen deze catalogus zo snel mogelijk in

het groepshuis te hebben liggen, zodat u hem daar ook even

door kunt kijken. Liever digitaal bekijken? Klik dan op

Cadeaucatalogus ScoutShop 2025 .

https://www.scoutshop.nl/media/amasty/amfile/attach/uhFNmpJTz7qcqdO5bKY0mbODs48GllGP.pdf
https://www.scoutshop.nl/media/amasty/amfile/attach/uhFNmpJTz7qcqdO5bKY0mbODs48GllGP.pdf


In de pers: de intocht van Sinterklaas

Op 15 november arriveerde Sinterklaas met

heel wat Pieten in Schiedam. Aangezien

Scouting maatschappelijk betrokken is, mag

Scouting Aleida al jaren hierbij de nodige

ondersteuning bieden. Zo zorgen wij o.a. voor

het zetten van de hekken op de drukke plekken

en ondersteunen wij de sint rechtstreeks door

hem van zijn entourage te voorzien. Des te

leuker dat de intocht groots werd uitgemeten in

de verschillende lokale online nieuwswebsites

en de intocht prominent op de voorpagina van

Het Nieuwsblad Schiedam prijkte


